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BAŞLARKEN 


alnız Türk tarihlerine değil, bütün dünya tarihlerine “Fatih” unvanı altında giren ve bu şerefli sıfatla anılan Osmanlı padişahı, sultan oğlu sultan, 1. Mehmed'in yüksek şahsını, parlak başarılarını ve cennet İstanbul'u nasıl fethettiğini anlatmaya başlamadan önce bu şanlı, kudretli ve azimli Türk hükümdarının babaları, dedeleri hakkında, pek kısa da olsa, biraz bilgi vermek yerinde olur. 


Çünkü Osmanlı devletini kuran Osman Gazi'den tutun da, kılıcının kuvvetiyle olduğu kadar yüksek dehasının önderliğiyle İstanbul'u ele geçiren 11. Mehmed de dâhil, bu Türk devletinin kurulma ve genişleme devresini yaşayan ve yaşatan bütün hükümdarlar birbirinden cesur, birbirinden gayretli idiler ve Fatih'in parlak başarısında, kendi azim ve iradesinin olduğu kadar babasının, dedesinin himmet ve gayretlerinin de büyük bir payı vardır. 


Yine bir Türk devleti olan Selçuk İmparatortuğu'nun çökmesi üzerine Anadolu'da kurulan Osmanlı devletinin ilk başı 1. Osman -ki bu yeni devleti bu zat kendi adıyla adlandırmıştır- siyasi dalaverelerle degil bilek ve kılıç kuvvetiyle ve efendisi Selçuklu sultanına oyun ve zerre kadar ihanet etmeden, bağımsızlığına kavuşunca cevherini gösterdi, komşuları olan kendi devleti gibi küçük devletlerle savaşlara girişip memleketini büyütmeye başladı. 


Sultan Osman, daha babası Ertuğrul Bey'in hayatında, Karacahisar'ı zapt etmiş ve 1228 yılında babasının ölümü üzerine beyliğin idaresini eline alır almaz, başarılarına ve fetihlerine devam etmişti: Bilecik, İnegöl, Edrenes, Osman Gazi zamanında yeni Osmanlı Devleti'nin topraklarına katıldılar. Başlangıçta Söğüt ve Domaniç kasabalarından ibaret minnacık beylik, bu birinci büyük Türk başbuğunun himmetiyle küçük fakat bağımsız bir devlet haline geldi. 

Osman'ın oğlu Orhan, yani İkinci Osmanlı hükümdan, babasından baskın çıktı: Bursa'yı zapt edip, 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yeni Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti yaptıktan başka, yeni hükümet adına paralar bastırdı ve hem kardeşi, hem de veziri Alâeddin'in yardımıyla Yeniçeri ordusunu, yani Ortaçağ'ın ilk düzenli ve modem askeri kuvvetini kurdu. Ayrıca İzmit'i, Gemlik'i ve 1357'de Gelibolu'yu ele geçirerek hem kendisinden sonra gelecek oğluna Rumeli taraflarını ele geçirmek fırsatını sağlamış, hem de yeni devletin Balkanlara, yani Avrupa'ya, ayak basmasını sağlamış oldu. 

Modem bir Türkiye Devleti, böylece doğmuş oluyordu. 


Orhan'ın oğlu 1. Murad, Osmanlı Devleti'nin üçüncü başı olarak, babasına ve dedesine lâyık bir evlât olduğunu ispat edecek, Avrupa topraklarında Edirne'yi zapt edip kendisine başkent yapacak, sonra sırasıyla Filibe'yi, Gülümcüne'yi, Perlepe ve Manastır'ı, Sofya'yı ele geçirecek ve 1365'te Raguza Cumhuriyeti'ni koruması altına alacaktı. Bu büyük Türk padişahı Avrupa'da bu şaşılacak başarıları sağlarken Anadolu'da da boş durmuyor, başta komşu Karaman Devleti gelmek şartıyla birçok beyliklerle muzafferane savaşlar ediyor ve sonunda bu hızlı gelişip yayılmadan ürken Hıristiyan devletlerinin topladıkları azametli Haçlılar Ordusunu 1389'da Kosova meydanında tepeleyerek ünlü Kosova Meydan Savaşını kazanıyordu. 

Tarihe “Hudavendigâr” lâkabıyla geçen ve şerefli hayatını Kosova savaşının kanlı meydanında sona erdiren 1. Murad'ın oğlu I. Beyazıt ülke zaptında, parlak fetih işlerinde babasından da baskın çıkıyor ve tarihte kendisine, daima savaş meydanlarında parıldayan kılıcının bir hakkı olarak, “Yıldınm” lâkabını sağlıyordu. 


Yıldırım Bayezid, Osmanlı Devletini Anadolu'da alabildiğine genişletiyor, İstanbul'u kuşatıyor, Kosova savaşından yedi yıl sonra Hıristiyan devletlerin yeniden meydana getirdikleri daha büyük, daha korkunç bir Haçlılar ordusunu 1396'da Niğbolu'da müthiş bir hezimete uğratarak pek parlak bir zafer kazanıyor, Macaristan'ı istilâ ediyor, Yunanistan'ı ele geçiriyor, Avusturya İmparatorluğunun topraklarını çiğniyor, fakat o sırada Anadolu'ya saldıran Timurlenk'in hücumları karşısında Ankara Meydan Savaşından yorgun ve esir düşüyor (1402). 
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Ankara yenilgisi gibi, tam ve mutlak bir yenilgi, herhangi bir devleti, hele yepyeni bir devleti çöktürmeye, adını sanını dünya haritasından sürekli olarak silip süpürmeye yeterdi. Fakat yeni Osmanlı Devletinin canlılığına, ondaki şaşılacak yaşama güç ve azmine bakmalı ki, Ankara Savaşı galibi Timur'un devleti, kendisinin ölümünden hemen sonra tuzla buz olup dağılırken, mağlup Yıldırım Bayezid'in oğulları az zamanda yeni devleti, kuruluşundaki parlaklığı kıskandıracak, bir kudret ve görkeme yeniden ulaştırmakta gecikmiyorlar. Hatta Bayezid'in oğullarından Musa Çelebi İstanbul'u bile kuşatacak kadar kuvvet ve üstünlük kazanmış bulunuyor. 


Ankara Meydan Savaşında yıkılan devlet otoritesini tam manasıyla yeniden kurmak suretiyle Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak tarihe geçen 
1. Mehmed'le, oğlu ve Fatih Sultan Mehmed'in babası 11. Murad da büyük padişahlanmızdandır. Onlar da kılıç elde ve at sırtında savaş meydanından savaş meydanına seğirtmişler, Ankara mağlübiyeti üzerine yeniden baş kaldırmış Osmanlı Devleti düşmanlarını birer birer yeniden sindirmişler, devlete eski parlaklığını iadeye başarmışlardı. 
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Hele Fatih'in babası II. Murad'ın ihtirassız ve feragatli saltanat devresi, Ortaçağın o karanlık yıllarında her Türkün iftiharla anabileceği eşsiz bir fedakârlık ve feragat örneği olarak kalacaktır. Bir hükümdar, ordusunun başında zaferden zafere koşuyor, Mora'yı, Makedonya'yı fethediyor, meşhur Macar kumandanı Hunyadi Yanoş komutasındaki Haçlı ordularını hezimetten hezimete uğratıyor, fakat 1444 yılında barış imzalanır imzalanmaz saltanatını, padişahlığını on dört yaşındaki oğlu II. 
Mehmed'e terk ederek inzivaya, Manisa'daki mütevazı köşesine çekiliyor. 

Onyıla varmadan Doğu Roma İmparatortuğu'nun merkezi İstanbul'u fethedecek olan II. Mehmed işte bu suretle ilk defa olarak tahta çıkıyor ama ne çare ki, felek bu saltanatı ona ve vatan vazifesini başardıktan sonra taç ve tahtını bir tarafa bırakıp inziva ve murakabe âlemine çekilen 11. Murada peşinde koştuğu sükün ve inzivayı çok görüyor. Padişahın Manisa'ya çekilmesini ve tahta on dört yaşında bir çocuğun çıkmasını fırsat sayan Macarlar, Romenler ve galiz Hıristiyanlık dünyası, büyük bir ordu toplayarak, yeni 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bir Haçlı seferine çıkıyorlar, Bulgaristan'ı istilâ ederek Vama yakınında ordugâh kuruyorlar. 

da ayaklanmalar başlamış, Arnavutluk'ta meşhur İskender Bey denilen Jorj Kastorya bulanık suda balık avlamak hevesine kapılmıştır. 

On dört yaşındaki padişah, Manisa'da bir derviş hayatı geçiren babasını iş ve vazife başına çağırıyor, ona o meşhur mektubunu gönderiyor: 

“Şayet padişah iseniz ordunun başına geçip hükümdarlık vazifenizi yerine getirmek farz olmuştur. 
Yok eğer hükümdar ben isem, size padişahınız sıfatıyla, yine ordunun başına geçip vatan düşmanlarını ezmenizi emrediyorum.” 

İşte büyük, alabildiğine büyük bir baba ile oğlu; feragat ve fedakârlık alanında varışa çıkmış gibi yurt sevgisini saltanat hırsının da, taç ve taht zevkinin de üstünde tutan biri yaşlı, diğeri çocuk denecek derecede genç iki Türk büyüğü... 


Bunun üzerine 11. Murad Manisa'dan kalkıp devlet idaresini yeniden ele alıyor, ordunun başına 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geçiyor ve Türk tarihine Kosova ve Niğbolu Meydan Savaşları zaferinden sonra onlar kadar parlak, onlar kadar görkemli bir yeni Haçlılar bozgunu hediye ediyor, birleşik Haçlılara karşı Varna Meydan savaşını kazanıyor. Savaşta Macar Kralı Vladislas öldürülmüş, düşman feci bir hezimete uğratılmış, İskender Bey sindirilmiş ve devlet sınırları içinde güvenlik iade olunmuştur. 


Koca padişah vatanına bu son zaferi de hediye edip 1451 yılında bu fani dünyaya gözlerini kapadığı zaman yeniden ve ikinci defa tahta çıkan oğlu U. Mehmed miras olarak zaferlerle ve parlak başarılarla dolu tertemiz bir olgun insan örneği bırakmakla kalmıyor, iki yıl sonra kapılarını zorlayıp içine yerleşeceği İstanbul'un fethi için gerekli olan iç ve dış güvenliği sağlamış oluyordu. 

1. Murad Tann'nın engin rahmetine kavuştuğu zaman henüz bir görüşe göre 47, diğer bir görüşe göre de 49 yaşında idi ve bu itibarla da yaşlı sayılamazdı. Fakat henüz genç denilebilecek bir yaşta ölmesine rağmen bu büyük Türk padişahı Türk vatanını çok genişletmiş, memleket Timur istilâsı gibi 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korkunç bir felâket geçirmiş olmasına rağmen, 1. Murad ve 1. Bayezid devrindeki eski kudret ve itibarını bulmuş, hatta daha da genişlemişti. 


11. Murad, bu pek büyük ve şerefli 'Türk padişahı, askerlik ve idarecilik meziyetlerine, dünya gösteriş ve saltanatına karşı gösterdiği derin kayıtsızlık gibi ahlâki erdemleri de, katmayı bilmiştir. Daha hayatında iken bir, hatta bazı tarihçilere göre iki kere taç ve tahtını bırakıp cennet Manisa'nın sakin ve münzevi bir köşesine çekilmiş olan büyük hükümdarı Avrupa tarihçileri de çok methederler. Bunlardan “Löbo” der ki: 

“Murad, askeri meziyetlerine bir takım milli ve ahlâki erdemler de katmıştı. Merhametli ve şefkatli idi. Sözüne daima sadık olmakla meşhurdu. Gayet dindardı; bununla beraber diğer dinler mensuplarına ve Hıristiyanlara düşman değildi.” 

Avrupalı tarihçiler içinde en kıymetli Osmanlı tarihini yazmış olmakla beraber, bazı meselelerde kendisini ve kalemini Hıristiyanlık bağnazlığından kırtaramamış olan meşhur Hammer de Il. Murad hakkında aynen şu yargıları verir: 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“Murad, otuz yıllık saltanatı süresinde, memleketi şeref ve hakkaniyetle idare ederek milletinin hatırasında dindar, bağışlayıcı, adaletli ve metin bir hükümdar ismi bıraktı. Savaşta olduğu gibi, barışta dahi sözünün sadık eri idi. Fakat verdikleri sözü bozanların korkunç düşmanı idi. Roma İmparatoru Diyoklesyen ve Almanya İmparatoru V. Şarl gibi 11. Murad da tahtını bıraktı. Fakat şu farkla ki, Murad tahtını fikrinin zayıflamış olmasından veyahut devlet işlerinden bıkıp usanmış bulunmasından değil, genç yaşında iken sakin ve mutlu bir hayat geçirmek arzusuyla, bıraktı. 
Fakat bu rahat hayatı da yurdunun çıkarları uğrunda iki defa bıraktı. 11. Murad'ın iki defa tahtından çekilip üç defa tahta çıkmasının tarihte başka bir örneği yoktur. Osmanlı devletinde ondan beri hiçbir padişah kendi arzusuyla tahtından inmemiştir” 

İşte Ortaçağın bağnaz İslâmlık düşmanı tarih yazarları da dâhil olduğu halde, bütün tarihçiler tarafından ağız birliği edilmiş gibi övülen 11. Murad zamanında doğruluk ve idarecilik şöhreti o kadar dal budak salmıştı ki, Bizans İmparatoru Yuanes öldüğü vakit varisi Kostantin imparatorluk tahtını ele geçirmeden önce diğer varis Dimitrios'un rekabetine ve muhalefetine uğramıştı. Babası Öldüğü sırada Mora despotu yani hükümdar vekili olan Dimitrios, kardeşi Kostantin'den yaşça daha küçük olmasına rağmen ağabeyisine karşı saltanat iddiasına kalkmıştı. 
Bunun üzerine asıl veliaht Kostantin başdanışmanı Franzes'i Türk padişahı 11. Murad'a göndererek onun hakemliğini rica etmiş, padişah da Bizans taç ve tahtanın büyük evlât Kostantin'in hakkı olduğu karannı vermişti. 

İşte 11. Murad'ın bu karan üzerinedir ki, Kostantin Paleolog Bizans tahtına kavuşabilmişti. Ancak padişahın âdil bir kararı ile Bizans tahtına geçen Kostantin'i aynı padişahın oğlu 11. Mehmed birkaç sene sonra yalnız tahtından değil, yurdundan da mahrum edecekti. Fakat tarihin bu ibret verici olayına da yine bizzat Bizanslılar ve Kostantin sebep olacaktı. Zira 11. Murad ne kadar doğru, sözünün eri bir hükümdar ise Bizans hükümdarları da o derecede entrikacı, dalavereci ve desiseli bir politikanın güdücüleri oldular. Nitekim Kostantin de tahta 
11. Murad'ın hakemlik ve himayesiyle kavuştuğunu 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unutacak ve velinimetinin oğluna kafa tutmaya kalkışacak, fakat bu nankörlük ve küstahlığın cezasını da hem tacını, tahtını; hem de tatlı canını kaybetmekle ödeyecekti. 


U. Murad'ın, dost ve düşman tarafından kabul edilen doğruluk, büyüklük ve lütufkârlığı arasında biz Türklerce, değerine paha biçilemeyecek derecede yüksek inayeti, oğlu 11. Mehmed gibi, İslâm, Hıristiyan bütün dünya devletlerinin ağızlannın sularını akıtmış olan bir şehri, İstanbul'u Türk yurduna katacak hayırlı ve kendisinden daha azimli bir hükümdarı Türk milletine hediye etmiş olmasıdır. 


U. Murad Anadolu'da Aydın, Menteşe, Saruhan, Karya, Hamideli bölgelerini zapt ile memleketinin Anadolu sınırlarını tespit edip o taraflarda bir tehlike bırakmadıktan sonra Rumeli'de de, bütün Mora'yı egemenliği altına almış, Bizans İmparatorluğunun haraç ödemeye mecbur etmiş, zamanın en işlek bir limanı olan Selânik'ide Venediklilerden zapt etmişti. 
Ayrıca memleketi imar etmiş, başta Edime gelmek şartıyla birçok şehir ve kasabalarda cami, han, hamam, medrese, hastane yaptırmıştı. 
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İşte 1451 yılında bu büyük Türk hakanı Edirne'de 

ruhunu Allah'ına teslim ettiği vakit, Manisa'da vali olan 

yirmi bir yaşındaki oğlu Fatih Sultan Mehmed'e güvenliği sağlanmış geniş bir ülke bırakıyordu. 
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Babası 11. Murad'ın 1451 Şubatının beşinci günü Edirne'de vefatını haber aldığı vakit, yakın geleceğin genç Fatih'i 11. Mehmed, Manisa'da vali idi. 

Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, padişahın vefatını gizli tutmuş, el altından Manisa'ya gizlice bir haberci gönderip, keyfiyeti şehzadeye bildirmişti. 

1. Mehmed yedi yıl önce, daha on dört yaşında iken tahta ilk defa olmak üzere çıktığı vakit, padişahlık ve saltanat zevkini tatmış bulunuyordu. Bu haberi alınca bir Arap atma atladı: 

“Beni seven arkamdan gelin!” dedi. İki günde yüz yirmi fersah mesafeyi aştı. Gelibolu'ya geldi, Edirne'ye doğru yola çıktı. 

Genç hükümdar Manisa'dan yola çıkarken yanına peyklerini, baltacılarını almış, iki günde Gelibolu'ya 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varmıştı. Geleceğin yiğit Fatih'i Gelibolu'da, iki gün kaldı. Aracı hem maiyetinden Manisa'da kalmış olanları beklemekti. 

Halk, genç hükümdarın Edirne'ye gitmek üzere yola çıktığını haber alınca kendisine selâmlamak için oylarla döküldüler. Vezirler, beylerbeyleri, beyler, ulema ve şeyhler artık kesin olarak Osmanoğulları tahtına çılamış olan genç padişahı karşılamak maksadıyla Edirne'den bir fersah mesafeye kadar geldiler ve yeni padişaha kavuşunca atlarından inerek Edirne'nin kapılarına kadar yaya yürüdüler. 

Fakat şehre girilmeden önce durarak, 1. Murad'ın hatırasına son bir saygı göstermek istiyor gibi ağlamaya ve feryada başladılar. 

Genç padişah da atından inerek halkın gözyaşlarına ve matemine katıldı. 


Burada el öpme merasimi yapıldıktan sonra, kendisini karşılayanlar şehzadeyi saraya kadar götürdüler. 

Ferdası günü vezirlerle devlet büyüklerinden birçok zatlar hazır bulundukları halde şehzade tahta oturuyordu. 
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FATİH İŞ BAŞINDA 


Bu merasim sırasında Kızlarağası Şahin Ağa ile İbrahim Paşa derhal padişahın tahtının yanına sokularak yanı başına oturdular. Veziriazam Halil Paşa ile İshak Paşa biraz ötede kalmışlardı. 


Sadrazam Halil Paşa iki defa tahttan indirip Manisa'ya göndermiş olduğu, genç padişahın yakınlığından pek de emin değildi ve ilk fırsatta cellâda verilip öldürülmesinden korkuyordu. 

Fakat genç padişah, Kızlarağasına dönerek: 


“Vezirlerim benden niçin bu kadar uzak duruyorlar? Halil'e söyle, yerinde dursun. İshak Paşa'ya gelince, ben ona Anadolu valisi sıfatıyla babamın mübarek cesedini iletmek görevini veriyorum!” dedi. 
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Sadrazam Çandarlı Halil Paşa bu suretle memuriyetinde alıkonulmuş olduğunu anladı ve padişaha yaklaşarak elini öptü. 

Çandarlı Halil Paşa, 1385'de, Bursa fatihi Birinci Murad devrinde veziriazam olan ve Hayred- din lâkabıyla anılan Çandarlı Kara Halil'in torunu- nun oğlu idi. 

Kara Halil Paşa 1386 sonunda ölünce, padişahlık nasıl Osmanlı hanedanında, babadan oğla geçiyorsa, veziriazamlık da Çandarlı ailesinde babadan oğla geçen bir vazife imiş gibi, yerine Çandarlı Ali Paşa geçmişti. 

Nitekim, Çandarlı Ali Paşa da 1411 de ölünce yerine oğlu Çandarlı İbrahim Paşa veziriazam olmuş ve 1428'de bu zatın da göçmesini müteakip yerini oğlu Çandarlı Halil paşa almıştı. 

Çandarlı Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmed'in babası TL. Murad'a uzun yıllar veziriazamlık etmiş, padişahın kendi arzusuyla tahtından iki defa feragatine ve genç Mehmed'in iki defa cülüsuna şahit olmuş, yurdun düşman hücum ve istilâsına maruz kalması tehlikesi karşısında genç padişahın tekrar şehzadeliğe dönüp 1. Murad'ın yeniden tahtına ve ordusunun başına geçmesi mecburiyeti anlarında mevkiini korumuştu. 

Hatta TI. Mehmed'i Zülkadir Beyi'nin kızı Mükrime Hatun'la evlendiren, Çandarlı ailesinin son sdrazamı bu Halil Paşa idi. 

II Murad bir gün Edirne'de veziri Halil Paşa'yı çağırtnış, ona şöyle demişti: 


Fatih'in Evlenmesi 

“Halil! Kızımı çeyizledim, çıkardım. İmdi dilerim ki oğlum Sultan Mehmed'i evereyim. İllâ dilerim ki Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızını alam derim. Ve hem kendisi Türkmen'dir, bizimle doğruluk eder” 

Padişahın bu düşüncesine Veziriazam Halil Paşa: “Nola sultanım, lâyıktır!” cevabını vermiş, düğün hazırlıklarına başlanmıştı. 

Dülkadiroğlu'na, Hızır Ağa'nın hatununu (eşini) yolladılar. Dülkadiroğlu Süleyman Bey'in beş kızı vardı; beşini de yanma çağırdı. Hızır Ağa'nın hatunu, yani görücü hanım bu beş kızdan beğendiğini seçti, 


24 


Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu 


Edirne'ye geldi, padişaha haber verdi. Sultan Murad da buna razı oldu. Bunun üzerine tekrar Hızır Ağa'nın hatunuyla Anadolu beylerinin hatunları (prensesler) gönderildi. Süleyman Bey bunları saygı ile karşıladı. 
Kızı Edirne'ye yolladı. 

Padişah, gelinin çeyizini görünce: 

“Benim töremde bu değildir!” dedi, çeyizi kendi yaptı. Düğün, dernek başladı, düğüne etrafın bütün beyleri, civar prensler ve hükümdarlar davet edildi. 
Ulemaya, fukaraya sadakalar verildi. Gelinin adı Mükrime Hatun'du. 

Düğün geceli gündüzlü üç ay sürmüştü. 

Bütün bunlara rağmen Veziriazam Çandarlı Halil Paşanın 11. Mehmed'den çekinmesini mazur görmek lâzım gelir. Zira veziriazam, kendisini iki defa tahttan indirmiş olmasını yeni padişahın affetmeyeceğini sanıyor, fazla olarak rüşvete düşkünlüğünün yeni hükümdar tarafından haber alınmış olmasından haklı olarak ürküyordu. 

İşte bu yüzdendir ki Fatih'in Edirne'de, bir görüşe göre ikinci, başka bir görüşe göre de üçüncü defa olarak tahta oturduğu ölüm korkusundan yeni 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padişaha yaklaşamamış, biraz ötede, alargada durmayı uygun görmüş olacaktır. 

Fatih'in babası rahmetli 11. Murad'ın cenazesini Bursa'ya götürmeye memur ettiği İshak Paşa, cenazeyi naklederken, o zamana kadar benzeri görülmemiş bir ihtişam göstererek avuç dolusu sadakalar dağıtınış, padişahın cenazesinin geçtiği bütün yollar boyunca fukaranın hayır dualarını toplamaya dikkat etmişti. 

U. Murad Bursa'da yatan babası ve dedelerin- den daha azametli bir türbeye gömüldü. Türbesi- nin kubbesi, üzerine yağmur yani rahmet düşsün diye, açık bırakıldı. İki serpuşu, gündelik ve Cumalık kavuğu, üzerinde yemek yediği meşin sofra türbesinde saklıydı. 

Osmanlı Devletinin kuruluş devrinin en büyük padişahlarından biri olan 11. Murad, kavuşmak için hayatımda iki defa taç ve tahtını bıraktığı, fakat vatan düşmanlannın ve komşu devletlerin kendisine çok gördükleri rahat ve huzura bu suretle Bursa'daki türbesinde kavuşabildi. 

Ulu servilerin gölgeledikleri, sayısız güvercinlerin “Hu””larıyla uhrevi bir nağmelere boğduklan muhte- 


26 


Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu 


şem türbesinde babası yatarken 11. Mehmed de, bu sefer artık kesin şekilde kavuştuğu hükümdarlığının icaplarını yerine getirmek ve daima düşündüğü, kendisinde bir sabit fikir haline geldiği İstanbul'un fethi hazırlıklarını yapmaya başlıyordu. 


Yeni padişah babasını gömdükten sonra Bursa ile ilgisini kesmiş gibiydi. 

Tahta zaten Edirne'de cülüs etmiş olduğunu biliyoruz; genç hükümdar bütün vaktini Edirne'de geçiriyor, fetih hazırlıklarının programını, plânlarını çiziyordu. 


Genç padişahın, Anadolu'daki Selçuk Devleti artıklarından, komşu beylerden bir endişesi yoktu. 
Babası 11. Murad daha hayatında bu minimini, fakat İstanbul İmparatorluğunun kışkırtması ve düzenbazlığı ile daima birer çıbanbaşı koparıp ayaklanmaya ve dolayısıyla da Osmanlı ordularını uğraştırmaya mecbur eden, hükümetlerden Menteşe Beyliğini, İsfendiyaroğlu hükümetini, İzmiroğlu devletini ortadan kaldırmış, Osmanlı Devletinin en amansız düşman ve rakibi Karaman hükümetine öldürücü bir darbe 


indirmişti. 
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Fazla olarak Amasya ve Tokat taraflarında müstakil vali olan meşhur Lala Yorgüç Paşa, Türkmen taifesinden “Kızıl Koca Oğulları” adındaki dört derebeyini, münkariz Selçuk hanedanından olup, Canik taraflarında yarı müstakil bir halde yaşayan ve Osmanlı Devleti'ne kafa tutan Alpaslan oğlu Hüseyin Bey'i ve Osmancık nahiyelerinden Zeytin'deki Kocakayası hisan sahibi Pir Haydar gibi eşkıyayı ortadan kaldırmıştı. 

Germiyanoğlu devletinin başı Yakup ise seksen yaşında biri olduğu halde 1. Murad'ı ziyaret etmiş ve memleketini Osmanlı hükümdarına vasiyet eylemişti. 
Türkler arasında ayrılık ve düşmanlığı kökten kaldırmak için vatanını gönül nzasıyla Osmanlı Devletine bırakan bu zat 1427 yılında vefat edince Kütahya sancağı da Osmanlı ülkeleri arasına karışmış oluyordu. 

Lâkırdının kısası, 11. Mehmed 22 yaşında tahta çıktığı vakit Anadolu'da rakip Türk devleti olarak Karamanoğulları devleti ile İsfendiyaroğulları kalmışlardı. 

Avrupa'ya gelince, Sırbistan Osmanlı Devletine yılda 50.000 altın duka ödeyen bir haraçverici, yani 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bağlı devlet olmuş, Efak Voyvodası Drakula Osmanlı tâbüiyetini ve her yıl vergi vermeyi kabul ve taahhüt etmiş, büyük küçük Hıristiyan devletleri 'Türk adın- dan, Türk akınlarından dehşetli yılmışlardı. 


Bu itibarla 11. Mehmed, bir görüşe göre ikinci, bir görüşe göre de üçüncü defa olmak üzere Osmanlı tahtına kurulduğu vakit, İstanbul'dan cülüsunu tebrik için özel bir elçi geldiği gibi Raguza, Venedik, Cenova Cumhuriyetlerinin elçileri, Galata'daki Ceneviz bağımsız beyliği ve Sakız, Midilli, Rodos şövalyeleri, Sırbistan ve Eflak Beyleri, Macar kral naibi meşhur Jan Hunyad, Arnavutluk hâkimi İskender Bey, Bizans İmparatorunun kardeşleri Mora despotları Dimitrius ve Tomas, sefirler gönderip yeni padişahı tebrik ettiler. 

Bütün bu genel barış havası içinde tek çatlak ses sürekli Karamanoğlu İbrahim Bey'den çıkmış, Osmanlı hanedanının bu ezeli rakip ve düşmanı yeniden isyan etmişti. 

Genç hükümdar, Karaman Bey'ini yola getirmek görevini de, babasının cenazesini Bursa'ya gö- 


türdükten sonra kendisi tarafından Anadolu Beylerbeyliğine tayin olunan İshak Paşaya havale etmiş, o da yola çıkmıştı IL Mehmed, İshak Paşanın peşi sıra, kendisine de ordusuyla birlikte Karamanoğlu'nun üzerine yürüdü ise de Karamanoğlu İbrahim Bey perişan olmakta gecikmemiş ve kızını da genç padişaha vererek aman istemişti. 

Lâkin bu küçük isyan çıkınca Bizans İmparatoru Kostantin kalbindeki Türk düşmanlığını göstermekten geri kalmadı, biraz önce özel bir elçi olan en inandığı adamlarından Kostantin Dragozes'i yeni padişahı tebrike gönderen imparator, Osmanlılar aleyhinde daima iş ve dalavere birliği ettiği Karamanoğlu'nun isyanını işitince yine sefir göndererek Sultan Murad zamanında Bizans sarayında bulunan ve Bizans İmparatorları tarafından Osmanlı hükümdarlanna karşı bir tehdit âleti olarak kullanılan Şehzade Orhan için padişahlar tarafından ödenen vergileri istedi. 

Yeni padişah tahta çıkışını tebrike gelen elçileri büyük bir nezaketle karşıladı. Hatta Bizans'tan gelen elçilere daha ziyade itibar etti, imparatorun sefirlerini çok ağırladı. Babası rahmetli 11. Murad'ın imparatora karşı göstere geldiği dostluk ve iyi komşuluk 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duygularının kendi saltanatı zamanında da devam edeceğini söyledi. 

Bizans elçileri, genç hükümdarın bu alçakgönüllüce sözleri karşısında, alışık oldukları yüksekten atıp tutmaya, yeni padişahı yıldırmak için İstanbul'da imparatorun bir rehin ve korkunç bir tehdit vasıtası olarak elde bulundurduğu Şehzade Orhan'ın bir umacı olarak ortaya salıverilmemesi için masrafın hemen ödenmesi hususunda ısrara başladılar. 

Bizans'ın eskiden beri izlediği politika bu idi. Osmanlı tahtında oturan hükümdara, rakip şehzadeleri ortaya atmak ve iki Osmanlı prensinin boğuşmasın- dan faydalanarak kendi selâmetini ve emniyetini sigortalamak, ta Yıldırım Bayezid devrinden beri bu kahpe politika devam edip gidiyordu. 1. Mehmed, Bayezid'in Bizans İmparatoruna sığınan büyük oğlu Şehzade Mustafa ile tehdit edilmiş, sekiz yıl padişahlık ettiği halde her nedense Osmanlı tarihçileri tarafından hükümdar olarak sayılmamış, L Süleyman, ondan sonra tahta çıkan Musa Çelebi hep aynı şantaj politikasına hedef olmuşlar; 11. Murad dahi bu kahpe politikanın hedef ve kurbanlar olmuşlardı. 


31 


Fatih ve İstanbul'un Fethi 


Geleceğin fatihi, İmparatorun bu korkuluk olarak elinde tuttuğu Şehzade Orhan'ın masrafı olmak üzere Ustruma suyu bölgesindeki topraklardan üç yüz bin akçe vermeye razı oldu ama Veziriazam Çandarlı Halil Paşa, dedesinin, babasının ve kendisinin koruya geldikleri Bizans İmparatoru elçilerine: 

“Ey budala Bizanslılar” diye çıkıştı, “Sizin aldatıcı ve hileli düşüncelerinizi ben çoktan anladım. Rahmetli efendim Il. Murad vicdanının doğruluğundan ve yaratılışındaki yumuşaklıktan dolayı hakkınızda iyilik etmek isterdi. Fakat yeni padişahım Mehmed öyle değildir: Şayet İstanbul kendisinin fetih girişimlerinden yakasını kurtarabilirse Ulu Tanrı'nın fesatlarınızı, hilelerinizi, lütfen görmemek istediğini tasdik edeceğim. Ey akılsızlar! İmzalanan antlaşmanın henüz mürekkebi kurumadan siz buraya gelerek, alışık olduğunuz yüksekten atıp tutmalarla bizi korkutmak, yıldırmak istiyorsunuz. Şunu bilin ki, biz tecrübesiz, kuvvetsiz çocuklar değiliz. Şayet elinizden geliyorsa Şehzade Orhan'ı Trakya padişahı ilan ediniz; Macarları yardıma çağırınız, siz- den aldığımız vilâyetleri geri almaya kalkışınız; fakat şurasını gayet iyi biliniz ki, bütün bunların size 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bir faydası olmayacaktır. Sonunda her şeyi kaybedecek ve her şeyden mahrum olacaksınız. Padişahı şu ahvalin hepsinden haberdar edeceğim. O ne karar verirse onu yapacağız. 

Yaşının genç olmasına rağmen gerçekten uzağı görür ve duygularına hükmetmeyi bilir bir hükümdar olan 11. Mehmed, Bizanslıların bu atıp tutmalarını bir müddet daha hoş görmeyi bildi. Şehzade Orhan, şayet serbest bırakılacak olursa, memlekette fitne çıkabilir ve Yıldırım Bayezid'in evlâtları arasında çıkan dâhili savaş yeniden baş gösterebilirdi. 


Bu itibarla Bizans elçilerine, kendisi yakında Edirne'ye döneceği İçin, imparatorun tekliflerini kabule hazır bulunduğunu ve bu tekliflerin Edirne'de daha iyi konuşulabileceğini söyleyerek elçileri dostça kelimelerle imparatora geri gönderdi. 

Görülüyor ki, 11. Mehmed, Bizans İmparatorlarının Türklere karşı takip ede geldikleri bozguncu ve aynlık politikalarını iyi kavramış, fakat vakit kazanmak, zamanından önce düşmanı kuşkulandırmamak için, bu sonu gelmeyen ve tükenip bitmeyen arsızca istekleri uluorta reddetmek yoluna sapmamıştı. 
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Şu kadar var ki, yeni padişah Gelibolu'ya varır varmaz, Bizans'taki Şehzade Orhan'ın masarifine karşılık olarak tahsis kılınmış olan Ustruma nehri üzerindeki köylerin gelirlerini zapt ettirdi ve oradaki Bizanslı vergi memurlannın kovulmalarını emretti. 
Geleceğin fatihi bu icraat başlangıcı üzerine Bizans İmparatoru Kostantin tedbirsizce yaptığı tehditler- den pişman olmuş ve bu yeni Osmanlı hükümdarının şakaya gelir tarafı olmadığını anlamıştı ama iş de işten geçmişti. 
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BAŞLIYOR 


II. Mehmed Bizanslıların kancık ve dalavereli hareket hatları karşısında İstanbul'un fethi işine bir an önce başlamak gerektiğini iyice anlamıştı. Osmanlı ülkelerinin bumu dibinde o artık tam manasıyla kokmuş varlığın vücudunu ortadan kaldırmak zaten en büyük emeli idi. 


Ancak, imparatorun o yersiz ve küstahça talepleri bu emelin bir an önce tatbik mevkiine konulması sonucunu doğurmuş olacağı da haklı olarak akla gelir. Çünkü ordusunun kudretinden çok fesat ve entrikasının kuvvetine bel bağlayan Kostantin, hem kel, hem fodul bir politika takip ediyor, fazla olarak da, zaten Bizans çıbanını kesin olarak kesip atmaya karar vermiş genç ve azimli 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bir hükümdara meydan okuyarak onu tahrik et- 


miş oluyordu. 


II. Mehmed'i, Bizans İmparatoru Kostantin'in başka bir patavatsızlığı da bir hayli kızdırmış ve gücendirmiş olsa gerektir: Genç padişah, babası II. Murad'ın ölümü üzerine, üvey annesi Mari'yi, Sırbistan'a babasının yanına göndermişti. İmparator Kostantin, 11. Murad'ın bu dul eşine talip olmuş, onunla evlenmek istemişti. Bizans hükümdarı, merhum padişahın dul eşiyle evlenmek sayesinde kayınbabasının, yani Sırbistan kralının yardımını sağlamış olduktan başka, Sultan Mehmed'in de üvey anasının hatırı için, Bizans'a karşı bir şey yapmayacağını sanıyordu. 

IL. Murad'ın dul zevcesi ellisini geçkindi. 11. Murad bu Sırp prensesini nikâh etmiş, fakat dinine ilişmemişti. Prenses Mari, 11. Murad gibi, yiğit ve büyük bir padişahın döşeğini paylaştıktan sonra başka bir hükümdarın karılığını kabule yanaşmadı ve Bizans İmparatorunun evlenme tekliğini reddetti. Kısacası Edirne'deki Türk sarayından çıkan Sırp prensesi, Bizans'a girmeye tenezzül etmiyordu. 
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Kostantin, elinde bir rehine ve şantaj âleti olarak tuttuğu Şehzade Orhan Çelebi için verilecek parayı tahsil göreviyle oturan Bizanslı memurların padişah tarafından kovulması üzerine işin nereye varacağını kavradı. Papa V. Nikola'ya başvurarak Türklere karşı yardım göndermesini ve diğer Hıristiyan devletleri de yardım göndermeye teşvik etmesini rica etti. Hatta Papa'nın gözüne girmek için, dini incelemelerde bulunmak üzere Bizans'a kültürü yüksek papazlar göndermesini de yazdı. 


Katolik Hıristiyanların başı olan; hem dünya, hem de ahiret işlerini elinde toplamış bulunan Papalık öteden beri Hıristiyanlığın Ortodoksluk mezhebinde ayak direyen Bizans hükümetine ve imparatoruna diş bilerdi. Çünkü İslâm'da Sünnilerle Şiiler arasında olduğu gibi, Hıristiyanlık âleminde de Ortodokslarla Katolikler arasında derin bir düşmanlık vardı. Katolikler Ortodoksları âdeta dinsizlikle suçlandırırlar, Ortodokslar ve Katoliklere türlü bid'atler yüklerdi. Hatta Ayasofya'daki Ortodoks büyük din adamlarının, “Bizans'ta Katolik keşişlerinin cübbelerini ve serpuşlarını görmektense Türklerin (yani 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Müslümanların) kavuklarını görmeyi tercih ederiz!” 
yolundaki tekerlemeleri bugün dahi meşhurdur. 

Binaenaleyh Papa, Bizans İmparatorunun bu alçaltıcı müracaat ve istirhamı üzerine, Floransa keşişler toplantısında büyük bir kabiliyet ve başarı göstermiş olan Kardinal İzidor'u İstanbul'a gönderdi. 


O devirde Hıristiyanlık dünyasının Türklerden ne kadar korktuklarını anlamak için, asırlardır birbiriyle anlaşmak şöyle dursun, birbirinin kanına ekmek doğramış Katolik ve Ortodoks kiliselerinin anlaşmaları bile söz konusu oluyordu. Bu münasebetle Ayasofya kilisesinde parlak merasimler yapıldı; Katolik ve Ortodoks papazları sarmaş dolaş oldular. 


Bununla beraber Bizans papazları arasında bu görünüşte anlaşmanın uzun sürmeyeceğini gören ileri görüşlü kimseler yok değildi. Mesela Yorgios Skolariyos bunlardan biriydi. “Kenadyos” ismi altında tarihe geçen bu zat, Katoliklerden Bizanslılara hiçbir vakit imdat geleceğine asla inanmıyordu ve bu suretle bazı Ortodoks papazları arasında fikir ve kanaat ayrılığı her zamankinden ziyade idi. 
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İşte Bizans'ta kilise yani din meselesi böyle halkı birbirine kattığı sırada, 1. Mehmed, Karamanoğlu'na iyi bir ders verip o tarafı teminat altına aldıktan sonra Edire'ye dönmüş, Bizans'ı atmak İçin hazırlıklara başlamıştı. 

O zamana kadar atalarından birçoğu Bizans'ı kuşatma etmişlerdi. Fakat ya kardeş ihaneti yahut komşu beylerin kahpeliği veyahut da Türk yani Müslüman adını işitince dini gayretleri köpürüp taşan, fakat her defasında da Türklerden mükemmel bir kötek yiyen Avrupalı haçlıların hücumları yüzünden başan olamamışlardı. Şayet 11. Mehmed Bizans'ı alıp bütün dünyanın gözü olan bu güzel beldeyi Türk yurduna katacak olursa, bu kendisi içir hem şereflerin en büyüğü olacak, hem de Osrnanlı ülkesini daima rahatsız ede gelmiş, onun aleyhinde her fırsattan faydalanarak gaileler yaratmış bir ezeli düşmandan sor cuza 


kadar kurtulmuş olacaktı. 


'BOĞAZKESEN HİSARV'NIN 
YAPILMASI 


I. Mehmed bu arzusuna kavuşabilmek için her şeyden önce Bizans'ın dış Hıristiyan dünyasıyla ilgisini kesmeklazım geldiğini, o derin ve ince görüşüyle anlamıştı. Bunun için, büyük babasının babası Yıldınm Bayezid'in Boğaz'ın Anadolu kıyısına yaptırdığı Güzelcehisar Anadoluhisarı kalesinin karşısına bir hisar yaptırmayı düşündü. Esasen buraları, o zamanlar Türk toprakları içinde idi. Yani Bizans İmparatorluğu varken bile bugünkü Anadoluhisarı ve Rumelihisarı Osmanlı sınırları İçinde bulunuyordu. 

Genç hükümdar, biri Boğaz'ın Anadolu, diğeri Rumeli sahilinde yükselecek bu iki hisar sayesinde dilediği vakit Boğazı kapayabilecek, Karadeniz'den, yani Trabzon'daki Pontus İmparatorluğu ile o kıyılardaki Hıristiyan şehirlerinden Bizans'a erzak, cephane ve askeri yardım gelmesini önleyebilecekti. 

Azimli genç Osmanlı padişahı bu karan verir vermez derhal Anadolu'ya emirler gönderdi; yeni kalenin inşası için işçi ve malzeme istedi. Bunlar gelir gelmez de derhal kalenin yapılmasına başlandı. Hatta bir gün hisarın yükseleceği yere kendi de geldi. 

1. Mehmed, Bizans'ı ele geçirmek için ilk teşebbüs saydığı bu yeni hisarın bir an önce inşasını hayırısıyla sona erdirmek için, işçi gayrete getirmek alanında hiçbir fedakârlıktan çekinmiyordu. 

Herkes, en küçük rençberden en maharetli ustaya kadar, hummalı bir faaliyetle çalışıyordu. Hatta paşalar, beylerbeyiler bile, ellerinde kazmalar, toprak kazıyorlar, taş, kireç, harç taşıyorlardı. 


Bizans imparatoru, padişahın bu teşebbüsünü haber alınca dehşetleriçinde kaldı. Bu genç Osmanlı padişahının tuttuğunu koparacak bir yaradılışta olduğunu ve İşini esaslı tuttuğunu anladı. Başta bizzat kendisi gelmek şartıyla, artık bütün Bizanslılar, Bizans İmparatorluğu'nun son günlerini yaşamakta olduğunu kavramıştı. 
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Kostantin ne yapacağını şaşırdı. İmparatorluğunun bu kadar yakınına, âdeta kapısı önüne yeni bir Türk kalesi yapılmasını, dostlukla barışamayacak bir hareket, bir çeşit meydan okumak olduktan başka, iki devlet arasındaki mevcut barış ortamına aykırı olduğunu ileri sürerek bu hareketi protesto etmek üzere 1. Mehmed elçiler gönderdi. 


I. Mehmed, Bizanslı elçileri nezaketle karşıladı, onları soğukkanlılıkla, sessizce ve dikkatle dinledi. Bizans elçileri sözlerini bitirince de şu susturucu cevabı verdi. i 


“Ben sizin aleyhinizde bir teşebbüste bulunmuyorum; memleketimi korumak için çalışıyo- rum ki, bu da benim en tabii hakkımdır ve hiçbir zaman barışı bozmak manasına gelmez. İmparatorunuz Macarlarla birleşerek rahmetli babamın yolunu kesmiş ve kendisini büyük tehlikeler içinde bırakmıştı; unuttunuz mu? Babam o zaman Cenevizlerden yardım istemeye mecbur olmuştu. Ben o zaman henüz gençtim ve Edirne'de bulunuyordum. Biz korkumuzdan tirtir titriyorduk, siz ise bizim felâketlerimize gülüyordunuz. Babam Varna'da 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iken bu kahpeliklerinize karşılık olmak üzere, Rumeli kıyılarına bir kale yapacağına yemin etmişti, ben bugün onun yeminini yerine getiriyorum. Öz topraklarım üzerinde istediğimi yapmaktan beni men etmeye veyahut işlerime karışmaya hakkınız veya kudretiniz var mı? Boğazın iki kıyısı da benimdir. İmparatorunuza deyiniz ki, şimdiki padişah öncekilere benzemiyor. Şimdi siz rahat rahat gidip bu sözlerimi imparatorunuza nakledebilirsiniz. Lâkin şu ciheti de şimdiden size haber veriyo- rum ki, bir daha böyle haberleri her kim getirecek 


olursa derisini yüzdürürüm!” 


Ve elçilerin cevaplarını dahi beklemeden, bir el işaretiyle kendilerini huzurundan çıkarttı. 


Bizanslı elçiler, genç padişahın bu susturucu cevabı karşısında seslerini bile çıkaramadan Bizans'a doğru yola düzüldüler. 

İmparator Kostantin Dragozes, elçilerinin kelime kelime anlattıkları sözlerden çok etkilendi. Önce askerin başına geçerek yeni yapılmakta olan hisarda çalışan işçilere bir baskın hücumu yapmayı tasarladı. 
Fakat ileri görüşlü papazlarla halk, bu delice teşebbüsün önüne geçtiler; bu hareketin padişahı büsbütün kızdıracağını söylediler. 

Kostantin, bu yerden göğe kadar haklı görüşler karşısında biraz sükünet bulup kendine geldi. Zira düşününce, genç Türk padişahına taarruz edecek olursa, başına gelecek felâketin derecesini o da anladı; hırsını, hiddetini belli etmemeye karar vererek, TI. Mehmed'in ilk mülâkatta elçilerine söylediği barş ve esenlik sözlerine inanmış göründü. Hatta daha çokileri giderek, genç Türk padişahının hoşuna gidip aklınca gözüne girmek yoluna bile gitti: Hisarda çalışan işçiye erzak ve su göndermeye başladı. 

Tehditten sonra dalkavukluk! 


Pek de akıl almaz gibi görünüyor ama ne çare ki, asırlardır Bizans sarayının başvurduğu fesatçı politika bundan başka bir şey olmadı. 

Bütün bunlar olup biterken, 11. Mehmed, işçinin başından ayrılmıyor. İnşaatla bizzat ilgileniyordu. 

İmparator Kostantin, padişaha, ettiği iyiliklere karşılık, ondan da bir iyilik istedi. Civardaki ürünün bir Türk askeri birliğiyle korunmasını diledi. 
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1. Mehmed, artık böyle bayağı fesat ve entrikalara önem vermemeye karar vermişti. O, Bizans'ı her ne pahasına olursa olsun, fethetmeyi kararlaştırmıştı. Böyle ikiyüzlü politikalara, içinde türlü fesatlar gizli oyunlara gelemezdi. Bu itibarla bu teklifi yapan elçileri sudan cevaplarla başından savdı. Bütün maksadı, yapılmakta olan kalelerin bir an önce bitirilmesiydi. İşçiyi koruyan askerler ise atlarını, kısraklarını civardaki meralarda otlatıyorlardı. Rum köylüleri durup dinlenmeden imparatora şikâyette bulunuyorlar, Türkleri oralardan uzaklaştırması için yalvarıyorlardı. 
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Kostantin, bu durum karşısında büsbütün kızdı. 
Hele, Edremit'ten henüz gelmiş olan İsfendiyaroğlu'nun yük hayvanlannın Rum köylüleriyle Türk seyisleri arasında çıkan kavgada her iki taraftan birkaç kişinin öldürülmesi 11. Mehmed'i köpürtmüş, bu haberi kendisine veren kâhya beye, yani o zamanın iç işleri vekiline, padişah o köylülerin ölüm cezasıyla cezalandınlmaları emrini vermişti. 

Tarihçi Hammer'in verdiği tafsilâta göre 1452 
yılı Haziranı içinde bir gün Rum orakçılar işlerine gittikleri sırada Türkler birdenbire üzerlerine hücum ederek bunları öldürdüler. Şu açık çarpışma da, Bizans İmparatorluğunu sonsuza kadar mahvedecek olan savaşın başlangıcı oldu. İmparator da buna bir karşılık olmak üzere şehrin kapılarını kapatarak 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Bizans'ta ne kadar Türk ve Müslüman varsa hepsini hapsettirdi. Bu mahpuslar arasında birkaç haremagası da vardı. Bunlar imparatora müracaat ederek, hemen serbest bırakılmayıp padişahın yanına geç dönerlerse idam edileceklerini bildirdiler. Kostantin onları üç gün sonra padişaha iade ile 11. Mehmed'e şöyle bir haber gönderdi: 


“Bizans bir felâket karşısında bulunuyorsa da Allah imparatorun yardımcısı olacaktır. Aradaki mütareke açıktan açığa çiğnendiği için şehrin kapıları kapanmıştır. Tanrı padişaha daha barışsever duygular ilham edinceye kadar şehir halkı şehirlerini kendi kuvvetleri derecesinde savunma edeceklerdir” Bunun üzerine 1. Mehmed derhal savaş ilân etti. Kostantin de, bir gün bozuşulacağını düşünüp önce şehrin ambarlarını doldurmuş olduğundan, şehrin kapılannın örülmesini emretti. Bu aralık 11. Mehmed'in kalesi büsbütün ikmal edilmişti” 
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Boğaz'ın Rumeli sahiline, Yıldırım Bayezid'in Anadolu kıyısına yaptırmış olduğu Güzelcehisar— Anadoluhisan'nın tam karşısında yaptırılmış olan bu yeni kale, Boğaz'ın en dar yerinde yükseliyordu. Meşhur Darius Yunanlılarla savaşa giderken ordusunun geçtiği köprüyü bu noktada kurdurmuş, dar burunda bir kaya içinde oyulmuş bir taht üzerine oturarak askerinin Asya'dan Avrupa'ya geçişini seyretmişmiş. 

Genç Osmanlı Padişahı, kale duvarlannın hava- dan bakılınca, eski harflerde, “Mehmed” kelimesini oluşturacak edecek şekilde yapılmasını ve her “M” harfinin yerinde bir kule bulunmasını istemişti. 

Hisarı inşasıiçin gereken kereste İzmit'ten, Karadeniz Ereğlisi'nden; taş ve kireç de Anadolu'dan 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getirtilmişti. Hamıner'in dediğine göre “kalenin içinde ve dışında biner duvarcı ve ikişer bin rençber vardı. Şu suretle çalıştınlan işçinin sayısı 6000'e varıyordu. Anadolu'dan getirtilen malzemeden başka civardaki kale taşlarından ve Boğaz kıyısındaki harap kiliselerin ve bu arada Lostenios körfezi üzerindeki büyük ve nefis Sen Mişel kilisesinin harabeleri artıkları kullanıldı” 

“Boğazkesen” adı verilen yeni Türk hisannın üç kulesinden ikisi karaya, biri denize nazırdı. Kule duvarlannın kalınlığı 32, kuleleri birbirine bağlayan duvarların kalınlığı da yirmi beş ayaktı. Kulelerin üstleri kurşun kaplıydı. İnşaat dört ay sürmüş, 1452 Ağustosunda sona ermişti. 

11. Mehmed yeni hisarına 400 kadar muhafiz asker koydu, bu askerin kumandanlığına Firuz Ağa'yı tayin etti ve kendisine, hiçbir kimseyi Boğazdan izinsiz geçirtmemeyi, gemiler Boğazkesen hisannın önünden geçerken kaleyi ve Türk sancağını selâmlamalarını ve bunlara bir geçiş vergisi ödetmeyi tembih etti. Hatta bu verginin maddelerini bizzat kendisi düzenledi. 
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O günlerde Boğazdan geçen bir Venedik gemimsi, Venedik Cumhuriyeti o sıralarda Akdeniz'in en güçlü ve en kuvvetli deniz devleti olduğu için, yeni Türk hisarından izin almaya lüzum görmemiş ve dilediği gibi geçip gitmek istemişti. Bu şımarıklık Venedik teknesinin hayatına mal oldu. Çünkü Firuz Ağa, almış olduğu emir gereğince derhal ateş emri vererek, bu küstah gemiyi batırdı. 

Yalnız Bizanslılar değil, Venedikliler de yeni padişahın şakaya gelir bir hükümdar olmadığını ve ver- 


diği emirlere itaatsizliğin pek pahalıya mal olduğunu anlamışlardı. 


Bizanslılar, Boğazkesen Hisarı'nın yapıldığı yere, şimdiki Rumelihisarı'na “Lomokopya” adını verirlerdi, bu itibarla onlar Boğazkesen Hisarı'na “Lomokopya Hisarı” adını vermişlerdi. Bu yeni Türk kalesi onların bakışından bütün tehlikelerin kaynağı idi ve bunda da yanılmıyorlardı. Zira Türk askerleri genellikle kaleden çıkıyorlar, Bizans surlarına kadar geliyorlardı. 


S0 


TÜRKLER HİZMETİNDE BİR MACAR 


Fatih Sultan Mehmed, cennet Boğaz'ın zümrüt gibi yeşil Rumeli kıyılarında Boğazkesen Hisarı'nı yaptırmakla meşgulken, kendisine 

Urban adlı bir Macar mülteci getirdiler. Bu Macar'ın top dökmekte mahareti vardı ve Bizans İmparatoru Kostantin'in hizmetinde idi. Lâkin imparatorun kendisine verdiği maaş az olduğu ve zorlukla geçinebildiği için, genç Türk padişahının hizmetine girmek istiyordu. 

Sultan Mehmed, böyle bir yetenekli bir top ustasının kendisine müracaatına pek memnun oldu. 
Bizans'ı kuşatıp ele geçirebilmek için kendisine en çok lâzım olan şey toptu. Macar top uzmanına, şimdiye kadar yapılmış toplardan daha büyük, misli görülmemiş derecede büyük bir çapta top yapmasını emretti. Aynı zamanda kendisine dilediğinden de fazla maaş tahsis etti. 


Şu top dökücü Macar Urban'ın macerası bile Bizans sarayının o tehlikeli anlarda ne kadar derin, ne derece korkunç bir duygusuzluk ve kayıtsızlık içinde yüzmekte olduğunu pek açık olarak gösterir. 


Tarihçi Hammer, bu mesele hakkında der ki: “Padişah, Urban'ı hediyelerle sevindirdi; kendisine yüksek ücret tayin etti. Bizans bakanları bu maaşın dörtte birini vermiş olsalardı, hiç şüphe yok ki Urban, Bizans'tan hiç çıkmazdı. Padişah, Bizans surlarını sarsıp devirecek kadar kuvvetli top yapıp yapamayacağını sorması üzerine Urban: 

“Ben sanatımdan eminim. Lâkin topun ne kadar mesafeye atabileceğini önceden tahmin edemem” cevabını verdi. 

Sultan Mehmed, topun atış mesafesi sonradan tayin edileceğini söyleyerek Urban'ın hemen işe başlamasını emretti. Urban da olağanüstü büyük çapta bir top imal ederek Boğazkesen kalesinin denize yakın kulesi üzerine koydurdu. Bu topun tecrübesi, yelkenlerini kapamayan ilk gemi üzerinde yapıldı. Kaptan Rizzi'nin kumandası altında bir Venedik gemisi, yelkenlerini kapamaksızın Boğaz'ı geçmek istediğin- den üzerine nişan alındı ve Urban'ın top dökücülügündeki ustalığı sabit oldu. Gemi bu büyük topun güllesiyle paramparça olarak battı. Kaptan Rizzi de tayfasıyla bir sandala atlayarak kaçarken, akıntı yüzünden Rurneli sahiline doğru sürüklenerek kale muhafızlarının eline düştü, esirlere zincir vurularak Dimetoka'da padişahın huzuruna gönderdiler. Padişah, emrini dinlemeyen bu serkeş gemicilerin başlarını kestirdi ve cesetlerinin gömülmesini men etti. O aralık Dimetoka'da bulunan tarihçi Dukas bunları o halde görmüştür.” 
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“T. Mehmed, Boğazkesen Hisarı'nın yapılması tamamlandıktan sonra Edirne'ye dönmüştü. Macar top dökücüsünün yaptığı ilk topun bu başarılı tecrübesinden memnun oldu ve kendisine öncekinin iki misli büyüklüğünde bir top dökmesini emretti. Bu top, topçuluk ve kuşatma tarihinde adı geçen topların hiç şüphesiz ki en büyüğüdür. Urban'ın yapmış olduğu bu ikinci top 12 elayası muhitinde ve 12 kantar ağırlığında gülle atıyordu. Topu çekmek için elli çift öküz kullanmak lazım geliyordu. Bu büyük topun hizmetine 700 nefer memur edilmişti. 

Topun yapımı sona erince Edirne'de yeni yapılan ve pek yüksek olduğu için “Cihannüma” adı verilmiş olan alayın önüne getirildi. Orada bizzat Urban'ın nezareti altında büyük zorluklarla dolduruldu. 
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Topun patlamasından, yakında bulunan kimselerin dilleri tutulmaması ve gebe kadınların korku- dan çocuklarını düşürmemeleri için padişah, büyük topun ateşleneceği zamanı tellâllarla ilân ettirdi. 

Ertesi günü top ateşlendi; barut dumanı bütün şehri kapladı. Patlama sesi çok uzak mesafelerden işitildi. Topun mermisi bir mil mesafede, iki kulaç derinliğinde bir çukur açarak, toprağa saplandı. 

Bu yeni tecrübeden sonra Türklerin gayreti, Bizanslıların da korkuları arttı. 

Fatih'in, İstanbul'u zapt için yaptırdığı büyük toplar hakkında, Bizans kuşatmasında bizzat hazır bulunmuş olan Midilli Piskoposu, Sakızlı Leonard da, büyük bir topun şehre pek ziyade zarar verdiğin- den bahseder. Bu papazın rivayetine göre, bu toplarla atılan güllelerden birini kendi gözden geçirmiş, 
1200 okka gelmiş. Topların attıkları gülleler hep granitten imişler. 

O zamanlar dünyanın en muntazam piyade ve süvari birliklerine sahip olan II. Mehmed, bu suretle yine o devrin en kudretli topçu teşkilâtına daha sahip olduktan sonra, Bizans imparatorunun Mora despotları Dimitriyos ve Tomas adlarındaki kardeşlerinden imdat almaması için, o taraflara Turhan Bey kumandasında bir kuvvet gönderdi. 


Turhan Bey, 11. Murad zamanından beri Mora bölgesini iyi tanırdı. İki oğlu, Ömer ve Ahmet Beyler, yanında olduğu halde Mora yolunu tuttu ve çarpışmaya başladı. Maksat, imparatorun iki kardeşini meşgul edip Bizans'a yardımcı kuvvetler gönderme- 


lerini önlemekti. 


Padişaha gelince, bütün hazırlıklarını tamamlamış, Bizans'ı ele geçirmeye kesinlikle karar vermiş olduğunu açığa vurmuştu. Genç hükümdar, gece gündüz yalnız bir fikirle meşguldü: İstanbul'u zapt etmek, her ne pahasına olursa olsun bu cennet şehri Türk vatanına katmak. 


Bir gece birdenbire, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'yı, haremağaları vasıtasıyla saraya çağırttı, sadrazam, ll. Murad zamanında padişahın iki defa tahtında indirilmesinde oynadığı rolden dolayı, canından korkuyor, belki de el altından haberler gönderdiği, yardımlarda bulunduğu Bizans 


İmparatorunun başına geleceklerden önce kendi 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kafasının koparılacağından şüpheleniyordu. Bu itibarla, böyle geceleyin geç vakit ansızın saraya çağırtmasından dehşetli telâşa düşmüş, tir tir titremeye başlamıştı. 


İşte bu ruhi durum içinde sadrazam, yanına altın dolu bir tabak alarak saraya koştu. Genç hükümdar tamamıyla giyinmiş olduğu halde yatağında oturuyordu. Halil Paşa, altın dolu tabağı padişaha takdim etti. Hükümdar: 


“Lala, ne yapıyorsun?” diye sorduğu vakit de: 

“Padişahım, devlet büyükleri böyle vakitsiz efendilerinin huzuruna davet edildikleri vakit, elleri boş gelmek âdet değildir. Bu takdim ettiğim altınlar benim malım değil, senindir; şimdiye kadar ben de emanet idi” cevabını verdi. 

1. Mehmed, sadrazarının yüzüne hayretle bakmış, altın dolu tabağı eliyle iterek; 


“Lala Lala!” demişti, “Senin altınlanının bana lüzumu yok. Benim istediğim şey, İstanbul'u almaklı- 


gam için bütün kuvvetinle bana yardım etmen, çalışmandır.” 
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Tarihçi Hammer bu sahneyi yazarken şu açıklamayı da yapar: “Sadrazam bu söz üzerine titredi; çünkü Bizanslılardan aldığı hediyelerden dolayı onların gizli müttefiki olduğu gibi, halk gözümde de düşmanlarla uyuşmuş olmakla suçlu idi. Halil Paşa'nın korkusu geçince, padişahı şimdiye kadar Bizans İmparatorluğunun en büyük parçalarına sahip eden Tanrı'nın, bu imparatorluğunun başkenti olan şehrin kapılarını da kendisine ihsan edeceğini ve bu büyük kullannın can ve başla çalışacaklarını bildirdi. 


I. Mehmed: “Bu yatağı görüyor musun? Bütün gece içinde çırpınıp durdum, bir türlü uyuyamadım. Bizanslıların paralarına aldanmamağa dikkat et! Yakında savaş başlayacaktır; Tanrı'nın yakınlığı ve Peygamberin yardımıyla İstanbul'u bu düşmanların elinden alacağız!” diyerek işittiği bu sözlerden şaşırıp kalmış olan sadrazama izin verdi. Sultan Mehmed, daima İstanbul'un fethi düşüncesiyle meşgul oldugundan hiç rahat yüzü görmüyordu. Türk hükümdarı, İstanbul'un mevkiini, surlarını, istihkâmlarını, eliyle çizdiği plânda, hücum noktalarını, askeri birliklerin vaziyetlerini, topların ve kuşatma âletlerinin 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yerlerini, lağım kullanılacak noktaları işaretlediği gibi, İstanbul'a ve bu şehirdeki Bizans savunma kuvvetlerine dair bilgisi olan kimselerle görüşmeyi şiddetle arzu ediyordu.” 
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Osmanlı hakanı 11. Mehmed'in ülkelerine katmakta gecikmeyeceği Bizans başkenti İstanbul'un o zamanki topografya durumuna, surlarına ve kapılarına dair Hammer de şu tafsilâtı buluruz: 


“Roma İmparatorluğunun ikinci başkenti olan Kostantiniye, tıpkı Roma gibi, yedi tepe üzerine kurulmuştur. Önce şehri kuran zatın ismine atıfla “Bizans” diye anılırken, Kostantin bu şehri kendisine başkent yaptığı vakit “Kostantiniye” adı verildi. Sonraları şehre “İstinbolis” yani “şehre, şehirde” denildi ki Türkler bu kelimeyi değiştirerek kendileri için pek manalı olan “İslâmbol” şekline soktular. 

Şehri güney ve batı yönlerinden Marmara Denizi çevreler. Doğuda “Bosfor” yani Boğaziçi, güney doğuda Marmara'ya karışır. Şehrin güneyinin sonunda bir dirsek yaparak, surların altında dünyanın en geniş ve en emin bir limanı olup şekliyle ve üzerinden geçen servetlerden dolayı eskiden beri “Altınboynuz” (yani şimdiki Haliç) denilen deniz parçası vardır. 

Sarayburnu ile Yedikule arasında, Marmara kıyısında ve surların içinde insan eliyle açılmış ve şimdi doldurulmuş iki liman vardı. Bunlardan biri “Teodoz Limanı”, yani bugünkü Lânga Bostanı, diğeri de “Jülyen Limanı” bugünkü Kadırga limanıdır. Bu limanların birincisinde Teodoz Sarayı, ikincisinde de Jülyen vardı. 

Sarayburnu ile Kadırga arasında (bir aslanla bir öküz tasvir eden bir heykelden dolayı) Bizans İmparatorlarının büyük sarayı “Bukolyon” vardı, Lânga Bostanı ile Yedikule arasında “Psamatya — Samatya” burnuna doğru mahalde “Psamatya” sarayı vardı. 
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“Kostantiniye'nin bugün Sarayburnu'ndan “Blahernes” mahallesine, yani Ayvansaray'a kadar liman tarafında on dört kapısı vardır. Kuşatına tarihinde yalnız şu beşinin ismi geçer: 

Sineğion kapısı (Ayvansaray), 

Ksiloparta, yani Odun kapısı (bu odun kapısı şimdiki Odunkapısı ile karıştınlmamalıdır) 

Blahernes sarayının büyük kapısı, 

Şimdiki Fenerdeki Petra kapısı (Taş kapı) 

Yahudiler kapısı yahut Balıkpazarı kapısı denilen Uraya kapısı. 


Marmara denizi tarafına açılan kapılarla meşgul olmadan yalnız kara tarafına yol veren kapıları adım 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adım takip edeceğiz. Zira Kuşatmanın bütün şiddeti kara tarafında olduğundan bu kapılardan her birinin tarih bakımından önemi vardır. 

Bu hat üzerinde birinci kapıya “Harsias” ve “Kaligaria" şeklinde adlandırılırdı. Türkler bu ismi değiştirerek, kendi dillerinde yeni bir manaya gelen “Eğrikapı” adını verdiler. Önce bu kapıya “Bulgar Kapısı” da denilirdi. 


Bundan sonra bugün “Edirnekapısı” denilen “Miryandri” yahut “Poliandri” kapısı gelirdi. Bu kapıya bu adların verilmesinin sebebi şöyledir: Bir zamanlar şehrin kara tarafındaki tabyalar inşa edilirken, biri surların sağ nihayetindeki Ayvansaray, diğeri Yedikule'den işe başlamış iki takım işçi, bu noktada birleşmişlermiş. Rumcada (çok adam), (on bin adam) manasına gelen “Poliandri” ve “Miryandri” kelimeleri bu iki işçi takımının birleşmesini ifade ederler. 
Avarlar Kostantiniye'yi kuşattıkları vakit şehri savunanlar bu kapı ile yanındaki kapı arasında Avarlarla korkunç bir savaşa girişmişlerdi. Fakat Fatih Sultan Mehmed şehri kuşattığı zaman bu kapılara değil, üçüncü kapıya, “Sen Romen” kapısına çok yüklen- 


63 


Fatih ve İstanbul'un Fethi 


mişti. Kuşatma zamanında karşısına konulan dev topun bir hatırası olarak bugün “Topkapı” diye anılan “Sen Romen” kapısında iki kule vardı ki bunlardan birinin adı “Sen Romen Kulesi”, diğerinin ki “Bağdat Kulesi'dir. 


“Top kapısından sonra Menba yahut “Selembria Kapısı” yani Silivrikapısı” gelirdi. Silivrikapısı'ndan çıkılınca Menba sarayına (şimdiki Balıklı), daha sonra da, “Regium” yani Çekmece ve en sonra da “Selembriya” yani Silivri'ye gidilirdi. 

Beşincisi vaktiyle mermer heykeller ve oyulmuş resimlerle süslü olan “Yaldızlıkapı” idi. Savaştan zaferle dönenlerin çoğu bu kapıdan geçmişlerse de, bazıları da başka bir yol takip ile Sarayburnu'ndan girer ve Atmeydanı'ndan geçerek Ayasofya'ya giderlerdi. Fakat, genellikle zafer alayları Yaldızlıkapı'dan girerek şehrin sonundan İmparator sarayının tunçtan kapısına kadar giden güzel cadde boyunca ilerlerdi. Fakat bir gün Lâtinlerin İstanbul'a bu Yaldızlıkapı'dan girip şehri zapt edeceklerine dair bir söylenti çıktığından bu kapı hemen ördürüldü. 
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Zaten böyle korkunç kehanetler yalnız Yaldızlıkapı hakkında yapılmıyordu. Diğer bir halk dedikodusuna göre Sepkoporta'dan şehre Lâtinler gireceklerdi. 
Bunun için Bizanslılar bu kapıyı da ördürmüşlerdi. 
Fakat İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından kuşatmasında önce tekrar açıldı ve Türkler İstanbul'a oradan girdiler. 
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1453 yılının kara kışında, Şubatın ilk günlerinde, 
Macar top dökücüsü Urbanl'ın, padişahın talimat ve direktifleri dahilinde dökmüş olduğu büyük dev top Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkıyordu. 

Yukanda da, biraz izah etmiş olduğumuz gibi, bu dev topuelli çift öküz çekiyor, devrilmemesi için, iki tarafında ikişer yüz kişi yürüyordu. 

Elli arabacı ile iki yüz kazmacı da, topun geçeceği yollan hazırlamak ve düzeltmek için önden gidiyorlardı. 

Koca topun nakli pek güç oldu ve çok uzun sürdü: İki ayiçinde ancak iki günlük yol alınabilmişti. 

Topun nakline memur kafilenin reisi, Karacabey yalnız topun nakline gayret etmekle kalmıyor, 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maiyetindeki muhafız askeri birliklerle geçtiği bölgenin kuzey ve güneyine doğru çeşitli akınlar yapıyor, Karadeniz'le Marmara Denizi kıyılarına kadar sarkıyor, Ahyolu, Vize kasabalarını ve İstanbul'dan üç saatlik bir mesafedeki Ayastafanos kulesini ve Bigados kalesini zapt ediyordu. 


Yalnız Silivri kasabası, surlarının kalınlığına ve kuvvetine güvenerek Türklerin teslim tekliflerini kabul etmedi ve kasabayı savunmaya hazırlandı. 


Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u kuşatmaya başlamadan önce, düşmanının ülkesini, ta ikinci başkentinin kapılarına kadar tahrip ederek askerlik bakırından onun bu yardım kaynaklarından faydalanmasına engel olmak istiyordu. Türk kumandanı Karacabey ise bu akın vazifesinde tamamıyla başarılı oluyor, bu Türk bey veyahut paşasının saldırışlarına hiçbir Bizans kumandanı karşı koyamıyordu. 
Bu suretle az bir zaman içinde Bizans'ın etrafı tamamıyla Türklerin eline geçmişti. 

Fatih Sultan Mehmed, var kuvvetini, bütün varlığını İstanbul'un fethi meselesi üzerinde topladığı bu sırada Kostantiniye halkı resmi makamları Rum ve 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Lâtin kiliselerinin birleşmesi veyahut birleşmemesi meselelerinde tartışma ile birbirlerinin gözlerini çıkarmakla uğraşmaktaydılar. 

Bizanslılar bir yıl önce Avrupa Hıristiyan devletlerini kandırıp onları İmdatlarına koşmaya teşvik etmiş olmak için, Ayasofya kilisesinde, göz boyaması kabilinden, güya dini bir anlaşma yapmışlardı. Halbuki Bizans'a mezhep kavgaları böyle basit bir anlaşma ile giderilebilecek bir mesele değildi. Mesela imparatorun zoruyla saray papazları, imparatorla birlikte Katolik kardinali İzidor'un yaptığı dini âyinde hazır bulunurlarken anlaşma taraftarı olmayan diğer papazlarla keşişler bu âyinden nefretle kaçarak patrik Genadios'un içine kapanmış olduğu manastıra can atıyorlardı. 

Gerçekte imparator Kostantin düşman istilâsı tehdidi karşısında Papa'dan ve vasıtasıyla Avrupa'nın diğer Katolik devletlerinden biraz yardım görebilmek için Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleşmesini uygun görmüş ve bir Katolik kardinalinin yaptığı ayine bütün saray halkı ve papazlarıyla katılmıştı ama çok tutucu bir Ortodoks olan patrik Genadios 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bir manastıra kapanmış ve imparatorun iki kilisenin birleşmesini emreden emrini, dine aykırı bir görüş olarak ilân etmişti. 

Bizans gibi türlü ahlâksızlıklar, çeşitli fesatlarla beraber din ve mezhep tutuculuğunun alabildiğine yayılmış olduğu bir çevrede patriğin bu aforozu cahil halk arasında derin yankılar uyandırmış, imparatoru densizlikle suçlandıranlar bile olmuştu. 

Bu dini tutuculuğa bir de bazı Bizans büyüklerinin Katoliklere ve Lâtinlere karşı duydukları siyasi nefret de katılacak olursa, imparatorun kiliseleri birleştirip Avrupalıların gözlerini boyayarak Fatih Sultan Mehmed'e karşı kullanılacak yardımcı kuvvetler elde etmek siyasetinin Bizans'ta ne büyük curcuna ve hengâmelere yol açtığı kendiliğinden anlaşılır. Mesela Bizans'ın büyük amirali Lukas Notaras'ın Katoliklere karşı sönmek bilmeyen, bir kini ve düşmanlığı vardı. Hatta bu zat bir gün: 

“Kostantiniye'de Katoliklerin kardinal şapkasını görmektense Türk sarığını görmeyi tercih ederim!” 

Diyecek kadar mezhep gayretini ve Katolik düşmanlığını ileri götürmüştü. 


69 


Fatih ve İstanbul'un Fethi 


Bu suretle Bizans'ta Rumlarla Lâtinler, müşterek vatanlarını korumak ve savunma etmek için, birleşecekleri yerde birbirlerinden kaçıyorlardı. 


Bizans'ın bu son günlerinde mezhep ayrılığı ve inanç ayrılığı o derece şiddetlenmişti ki, papazlar, kendi fırkalarından olmayanlara son nefes ayinini yapmayı reddediyor ve keşişlerle rahibeler, kiliselerin birleşmeleri hakkında çıkan imparator fermanını tanıyan rahiplere günah çıkartınak istemiyorlardı. 

Manastırlarda herkes çıldırmış gibiydi. Hammer'in yazdığına göre; “Bir rahibe, bütün Hıristiyanların hayretten fal taşı gibi açılmış gözleri önünde, Müslümanlann dinini, hatta giysilerini kabul etmiş, Hazret-i Muhammed'i tanımıştı. Bizans'ta büyük perhiz işte böyle çekişmeler ve didişmelerle geçti.” 

1453 yılı kışını Bizans böyle din ve mezhep kavgaları içinde geçirirken, Türk ordusu da ilkbahann ilk günlerinde çıkagelmiş ve Bizans kapılarına dayanmıştı. 

Paskalya'dan sonra, nisanın altınca Cuma günü, Sultan Mehmed, Eğrikapı'nın karşısına rastlayan tepenin arkasında çadırını kurduruyordu. 
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Türk ordusu sarayın tahtakapısndan Yaldızlıkapı'ya kadar giden mesafe boyunca uzun bir hat halinde uzanıyordu. 

Edirne'den bin bir güçlük ve türtü zahmetlerle getrtilmiş olan dev top, imparatorun yeniden tamir ve tahkim ettirmiş olduğu Eğrikapı önüne konulmuştu. 
Fakat padişah bu kapıyı yıkamayacağını anlayınca topu “Sen Romen” kapısı önüne naklettirdi. “Sen Romen” kapısı, bundan dolayıdır ki “Topkapısı” ismini almıştr ve bugün dahi bu adı muhafaza etmektedir. 


Bizans'ın bütün çevresi on altı milden İbaretti. 
Sultan Mehmed, şehri kuşattığı vakit, şehrin surları harap olmaya yüz tutmuştu. Bizanslılar beldelerinin kuşatma altına alındığını ve kendilerinin kuşatıldıklarını görür görmez son derecede üzüldüler. Herkes artık kurtuluş çaresi kalmadığını anlıyordu. 


Halkın manevi kuvveti o derecede kırılmıştı ki, her şeyde bir uğursuzluk ve kötülük hisseder olmuşlardı. Ara sıra ortaya bir takım söylentiler çıkıyor, güya gökten bir emir geldiği ve bu emirde, Türklerin şehre girmelerine mani olunmaması, hatta düşmanın Jüstinyanus sütununa kadar bırakılması, orada bir melek ortaya çıkarak Türkleri perişan edeceği söylentisi ağızdan ağza dolaşıyordu. 

Bizans'ta bu saçma sapan dedikodular dolaşa dursun, Türk ordusu surların dışında, önlem almakla meşguldü. Nihayet Türkler ordugâhlarını, yani “Romanus” kapısının karşısına kurdular. Bu kapı, yukanda daişaret edilmiş olduğu gibi, kara tarafına nazırdı. 
Esasen TI. Murad da otuz yıl önce Bizans'ı kuşattığı vakit, ordugâhını buraya kurmuştu. 


Türk ordusunun işgal ettiği hattın boyu 6000 
adım uzunluğunda idi. Anadolu askerleri sağ kanatta, duruyor, Yaldızlıkapı'ya kadar olan araziyi işgal ediyordu. Rumeli askeri sol kanatta idi, bunlar da Odun Kapısı'na ve Hrisokeras'a kadar olan mesafede idi. Türk ordugâhının etrafına derin bir hendek kazılmış, şarampoller çakılmıştı. Bu hendeklerin ve şarampollerin etrafında yeniçerilerle saray büyükleri nöbet bekliyorlardı. 


Zağnos Paşa Galata tarafına memur edilmışti, vazifesi Galata'da ve Pera-Beyoğlu'da oturan Cenevizlerin hareketlerini kontrol etmek ve Bizans'ın yardımına koşmalarını önlemekti. 
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1. Mehmed bütün ihtimalleri inceden inceye düşünmüş, hazırlıklarını tam yapmıştı. 


Mesela Topkapı önüne yerleştirilmiş olan dev topun iki tarafına onun için yer hazırlamak üzere daha küçük çapta, fakat gülleleri, yine 150 libre ağırlığında iki top konulmuştu. Büyük topu doldurmak için iki saat lazım geldiğinden bu dev top günde ancak sekiz defa ateşlenebiliyordu. İşte yan taraflardaki daha küçük iki top bu fasılalar arasında ateş ederek mahsurlara göz açtırmayacaktı. 

Dev topla iki tarafında bulunanlardan başka Yaldızlıkapı'dan Tahtakapı'ya kadar, daha küçük çeşitlitoplar dizilmişti. Ayrıca on dört batarya ile mananıklar şehrin surlarını döverken Türk kemankeşleri, yani okçuları da Bizans savunma kuvvetleri üzerine dolu gibi ok yağdıracaklardı. 

Azimli Türk hükümdarı aylardan beri gayet etraflı düşündüğünü, inceden inceye hesaplayarak bütün teferruatını kararlaştırdığı kuşatma plânını kusursuz tatbik ediyordu. Dahiyane buluşlarıyla şehrin bir an önce düşmesini sağlayacak hiçbir tedbiri ihmal etmemişti. Topların hangi noktalara yerleştirilmesi 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icap ettiğini, hücumun ne taraflardan yapılması gerektiğini uzun uzadıya hesaplamış, her bataryanın, her askeri birliğin yer alması lâzım gelen mevzi ve mevkileri tespit etmişti. 

Şimdi sözü, İstanbul'u zapt edip bütün dünyanın göz diktiği bir şehri Türk vatanı sınırları içine alacak olan kuşatma ordusunun harekâtına getirmeden önce, Türk silâhlı kuvvetlerinin Fatih Sultan Mehmed'den önce ne durumda olduğuna bir göz atalım. 

Âlim, dikkatli ve kıymetli bir tarihçi olmasına rağmen, Hıristiyanlığı yan idin gayreti bakımından Türk düşmanlığından kendini alamayan meşhur Hammer, Fatih'in babası 11. Murad zamanındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin intizamından şöyle bahseder: 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“Murad askerini ve bilhassa tesisini birçok tarihçilerin yanlış olarak kendisine atfettikleri yeniçerileri pek büyük bir dikkatle tanzim etmekten geri kalmamıştır. 11. Murad'ın çağdaşı olan tarihçi Kalkondil, padişahın mükemmel bir düzen içinde olan ordusunun ve ordugâhının teşkilâtına dair doğru ve açık ayrıntı bırakınıştır. 

Bu tarihçi der ki: “Altı binden on bine kadar piyade asker bilhassa saraya memur bulunur. Savaşlarda esir alınan genç çocuklar Türkçe öğrenmek için iki üç yıl Anadolu'ya nakledilirler; Türkçeyi söylemeyi ve yazmayı öğrenince onları deniz hizmetlerine alıştırmak için iki üç bin tanesi Gelibolu'da duran donanmaya gönderirler. Bunlara her sene elbise ile bir 


kılıç verilir. Oradan idarelerine yetecek kadar ve içlerinden yararlıklarını gösterip gelişenlere daha ziyade bir maaş ile saraya çağınlırlar. On neferden elli nefere kadar acemi askerlerden mürekkep takımlarla, çadırlarında iki ay hizmet etmek üzere tecrübeli zabitlerin maiyetlerine verilirler. Bu müddetin sonunda şehzadelerle vezirlerden hazine büyük memurlarından ve padişahın özel hademesinden başka hiçbir kimsenin içine giremediği sarayın korumasına memur edilirler. 

Padişahın bir kınmız çadırı ile iki tane sırmalı çuhadan çadırı vardır. Yeniçerilerin muhafaza ettikleri mahallin içinde çeşitli surette kullanılmak üzere on beş çadır daha bulunur. Bu dairenin dışında saray emirleri yani imrahorlar, vezirler, çavuşlar bulunur. 
Bu büyüklerin maiyetinde çeşitli hademeler bulunduğundan ordunun umumi sayısı pek büyüktür. 


Padişahın has askeri olan yeniçerilerden başka padişah çadırını korumasına, yeniçeriler arasından seçilmiş ve silâhtar ismiyle adlandırılmış üç yüz süvari memurdur. 

Bunlardan sonra Asya'dan, Mısır'dan ve Afrika'nın türlü bölgelerinden gelmiş oldukları için “garip” denilen asker gelir. Onların arkasından 800 ulüfeci, 200 
sipahi, yani padişahın has hademesi ârasından toplanan Türk kişizadeleri vardır. 

Sarayda savaş zamanı için kabul ettiği düzen şudur: Rumeli ve Anadolu paşaları ordunun kumandanlığını yaparlar ve doğrudan doğruya padişahın maiyetinde bulunurlar. Bu paşaların maiyetinde sancak beyleri vardır. Bu sancak beylerine, padişahın hizmetine girdikleri vakit sancakla beraber birkaç şehrin valiliği de verilir. Bu şehirlerin ileri gelenleri ve askeri beylerle birlikte savaşa giderler. 

Ordugâhta şu düzene uyulur: Süvariler taburlara taksim olunurlar. Azaplar yalnız bir âmirin kumandası altında savaşırlar. Silâhşorlardan maada yolların tamirine ve buna benzer hizmetlere memur 


azaplar da vardır. 
Ordugâhlar gerek çadırlarının ve gerekse mal- 


zeme ve levazımının bolluğu dolayısıyla, şaşılacak bir intizam içinde düzenlenmiştir. Padişahın maiyetinde bulunan büyük memurlar birçok yük hayvanları, silâh ve zahire yüklü develer, birçok at ve ester getirirler. O suretle ki, orduda askerden ziyade taşıt 


77 


Fatih ve İstanbul'un Fethi 


hayvanı bulunur. Cephanenin nakline hususi bir takam birlikler memur edilir. 


Kıtlık zamanında yiyecek, içecek en iyi asker arasında taksim olunur. Ordugâhtaki çadırların sayısı on bin yahut muharebenin icaplarına göre on binden az veya çoktur.” 


Tahta çıktığı vakit askerleri ve askeri birlikleri bu kadar muntazam olan Fatih Sultan Mehmed'in mutlaka İstanbul'u ele geçirmek için iki yıl geceli gündüzlü çalışması neticesinde Türk silâhlı kuvvetlerinin ve ordulannın ne kadar muntazam bir hale gelmiş olduklan üzerinde fazla durmak manasız olur. 
Çünkü yukarıdaki satırlar, mensup olduğu bir mil letin ordularını milli bir gurur veyahut da dini bir gayret neticesi övmesi tabii olan bir Türkün veya Müslüman'ın kaleminden değil, Ortaçağın, din taassubunu bir nevi cemaat yasası halinde yaşayan, o karanlık günlerinde bir Hıristiyan yazann ağzından ve kaleminden çıkmış bulunuyor. 

Hele o günlerde bir Hıristiyan'ın bir Müslüman ve Türk padişahına rahmet okuma yacağını, okuya- 


mayacağını söylemeğe bilmem gerek var mı? 
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Dev topun şafak vakti ilk atılışı hücum işareti olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Fakat bu pek büyük top az zaman içinde paralanarak, başında duran top ustası Macar Urban'ı da yaraladı ve öldürdü. 


Bununla beraber dev top parçalanmadan önce Kostantiniye'nin surlarında ehemmiyetli hasarlarvücuda getirmişti. 

Yine padişahın vücuda getirdiği kuşatma ve hücum plânı mucibince, bir taraftan toplar işlerken, bir taraftan da lâğımlar yapılmaya başlanmıştı. Yeraltında surlara doğru bir takım dehlizler vücuda getiriliyordu. Bizanslılar, şehrin bir kaya üzerinde bina edilmiş olduğunu bildikleri için bütün kuşatmalarda, lâğımlardan hiç korkmazlar, bunlara 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ehemmiyet vermezlerdi. Onların bütün savunma kuvvetleri şehrin surları üstünde toplanıyordu. Fakat Logran adlı bir Alman, Türklerin yeraltından lâğımlarla uğraştıklarını görünce, Bizanslıların bu lâğımlara dikkat nazarlarını çekmiş, bu korkunç teşebbüsün çok vahim neticeler doğurabileceğini Bizanslılara anlatmıştı. 


Bunun üzerine Bizanslılarda karşılıklı lâğımlar yapmaya başladılar. Bir gün iki taraf yeraltında karşılaştı. Bizanslılar lâğımlar içinde Rum ateşi attılar, Türkler çekildiler. Fakat ateşten, dehlizleri tutan direkler çökünce, toprak üzerindeki o hizaya rastlayan sur kısmı da korkunç gürültülerle çöküverdi. 

Fatih, top ve lâğımlardan başka, tekerler üzerine kuruluş seyyar dört kule, Bizanslıların “Şehirler zapt eden” manasına gelen “Epopolin” adlı büyük bir kuşatma makinesi yaptırmıştı. 

Bu makine birçok tekerlekler üzerinde hareket eder ve duvarları içten ve dıştan üç kat meşinle 


kaplanmıştı ve bu meşinlerin daima ıslak tutulmasına dikkat edilirdi. 
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Makinenin yukarısında, askeri muhafaza için küçük kulelerle siperler vardı. Aşağı kısmında üç kapı şehir tarafına açılırdı. Makinenin içerisi hendek doldurmak için odun ve çalı ile doldurulmuştu. Makinenin bir de surları muhafaza eden Bizans askeriyle savaşabilmek için açılır kapanır köprüsü vardı. 
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BİZANS SAVUNMASI 


Şu kadar var ki, dahili mezhep kavgalarına, türlü ahlâksızlık ve fesatlarına rağmen, Bizanslıların savunma silâh ve araçlarından yoksun bir halde Türklere kolay bir zafer hediye etmeğe hazır bir ruhi halet içinde bulunduklarını sanmamıalıdır. 


Onların da, yurtlarını ve şehirlerini kanlannın son damlasına kadar savunmaya karar vermiş ve cesurane dövüşmüş oldukları tarihi bir hakikattir. 


İmparator Kostantin, Bizanslıların din kavgalarını bir tarafa bırakmaları hakkındaki iradesini dinlemedikleri ve Türkler şehrin kapılarına kadar gelip dayandığı halde imparatorluğun bir takım büyüklerinin hâlâ Ortodoksluk, Katoliklik veyahut Rumluk, Lâtinlik gibi mezhep ve ırk mücadeleleriyle 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vakit geçirdikleri için üzgün, hatta meyustu. Bu yüzden kimseye de itimadı kalmamıştı. Fakat ordusunun başına kıymetli ve liyakatli kumandanlar getirmeyi bilmişti. 

Mesela savunma ordusu kumandanlığına Cenevizli Jan Jüstinyani'yi tayin etmişti. Bu İtalyan'a, Bizans'ı Türklerden kurtardığı takdirde kendisine Limni adasını bağışlayacağına dair söz vermişti. 

İmparatorun yerliler arasında en çok güvendiği ve inandığı zat da Lukas Notaras'tı. Lukas megadoks rütbesine sahipti. 

Bu iki kıyrnetli zattan başka savunmanın başında Dimitrios Kantakuzinos, Nikeforos ve Teofilos gibi tanınmış simalar vardı. Ayrıca Bizans'ta bir takım meşhur ecnebiler de vardı: Venedikli Kontarini, Trevizano, Gritti, Loredano, Ciovanni, Minotto bunların en seçkin ve tanınmış olanlarıydı. 

Türk olarak da Bizans'ta Emir Süleyman'ın oğlu Orhan Çelebi bulunuyordu. Bizanslı tarihçi Kritovulos'a göre Orhan Çelebi, Fatih'in öz amcası ve 11. Murad'ın kardeşi idi ki bu hale göre de Orhan Bey'in, Emir Süleyman'ın şehzadesi Kasım Bey'in 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oğlu, yani Emir Süleyman'ın oğlu değil, torunu olması icap eder. Bizans tarihçilerine göre İkinci Sultan Murad'ın dört kardeşi vardı; Alâeddin, Ahmet, Orhan ve Hasan Çelebiler, Binaenaleyh İstanbul'un kuşatması sırasında İmparator Kostantin'in elinde ve sarayında bulunan Türk prensi Orhan, 11. Murad'ın kardeşi Orhan Bey'di. 

Türk Ordusu Bizans surlarını kuşatmaya başlarken Türk donanması da Bizans önünde görünmüştü. 
Bizanslılar Türk donanmasını görünce hemen limanın zincirlerini gerdiler. Bu zincir Sarayburnu'ndan Galata'ya kadar uzanıyordu. Muhtelif mesafelerde suya kazıklar dikilmişti ve zincir bu kazıklara istinat ediyordu. Zincir boyunca birçok gemiler de dizilmiş, limana girmek isteyecek Türk çektirilerine bu gemilerden mukabele ediliyordu. 

Bizans'ın ayrıca bir deniz kuvveti de vardı. Hatta Türk hücumu tehlikesi karşısında muhtelif milletlerden para ile gemiler ve gemiciler de tutulmuştu. 
Fakat Bizans donanması Türk donanmasına üstün değildi. 
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İkinci Sultan Mehmed'in emir ve kumandası altında Bizans önünde toplanan Osmanlı Ordusunun kuvveti hakkında çeşitli görüşler vardır. 

Birçok Hıristiyan tarihçiler, Bizanslıların yenilmesini ve Türklerin İstanbul'u fethetmelerini mazur gösterebilmek için Türk kuvvetlerini lüzumundan fazla çoğaltıp savunma kuvvetlerini âdeta hiçe indirirler. 
Bazı Türk tarih yazarları da, Fatih Sultan Mehmed'in, askeri kudret ve üstünlüğünü göklere çıkârmak eme- 


liyle Hıristiyanların bu kasıtlı mübalâğalarını, farkında olmayarak desteklemeyi bir marifet sayarlar. 


İstanbul'u ele geçirmek maksadıyla Bizans'ın surları önüne gelmiş olan Türk ordusunun sayısını meşhur tarihçi Hammer: “Kostantiniye önünde saf 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kurmuş olan Türk ordusu 250.000 kişiye ulaşıyordu” diyerek çeyrek milyona çıkanr. 

Halbuki biraz insafla ve birazcık da mantıkla muhakeme edilecek olursa, bütün uzunluğu yedi kilometreyi güç bulan İstanbul surlarını ele geçirmek için Fatih Sultan Mehmed'in savaşçı asker olarak nihayet 70.000 kişilik bir ordu İle İstanbul önlerinde göründüğünü kabul etmek zorunlu olur. 


Bu kadar yüz bin asker kime karşı ve niçin getirilecekti? 

Bu haklı soruyukendikendilerine sormak istememiş bazı Türk tarihçileri, din gayret ve taassubu ile İstanbul'un fethini küçümsemenin yolunu tutan Bizanslı ve Avrupalı Hıristiyan tarihçilerinin tuzagına düşmüşlerdir. 

Türk deniz kuvvetlerine gelince, bu konuda Hammer şu bilgiyi verir: 

“Donanma on sekiz tane üç sıra, kırk sekiz tane de iki sıra kürekli kadırga ve yirmi beş nakliye gemisiyle üç yüzden çok küçük gemiden yani dört yüz yirmi parça tekneden oluşuyordu. 
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Bu donanma, kış mevsiminde Baltaoğlu'nun nezareti altında Boğaziçi'nin şimdi Baltalimanı denilen koyunda teçhiz edilmişti. 

Bizanslıların deniz kuvvetlerine gelince “kalyon” denilen Venedik tüccar gemilerinden olup Balyos'un (yani Venedik Cumhuriyetinin Kostantiniye'deki elçisi) Azof ve Trabzon'a ulaştıklarında alıkoyduğu üç parça gemi ile üç Ceneviz gemisinden; bir İspanyol, bir Fransız, dört Kandiyeli ve iki Hanyalı altı Girit teknesinden, yani toplam on dört yelkenliden ibaretti. 

1453 Nisanının on beşinci günü, dört yüz yelkenliden oluşan Türk donanması Fidalya limanından çıkararak Boğaziçi'nin güney girişine doğru geldi ve şimdi Beşiktaş denilen, iki sütun önünde demirledi. 
Bundan birkaç gün sonra Marmara denizinden, biri Bizans İmparatorunun, dördü Cenevizlerin olmak üzere, beş parça gemi göründü. 

Bu gemiler bir lodos rüzgârı hareketlerine müsait olduğundan bütün yelkenleri açık olduğu halde, Kostantiniye önüne geldiler. Türk donanmasından yüz elli gemilik bir fırka, Hıristiyan gemilerinin yolunu kesmek ve limanın girişini korumak üzere ilerledi. Gök saf, deniz sakin (!) şehrin surlan seyircilerle dolu İdi. Padişah, donanmasının sayı üstünlüğünden dolayı neticenin kendisi İçin muhakkak bir galibiyet olacağından emin bulunduğu, bir deniz savaşı seyretmek için bizzat sahile yaklaşmıştı. 

Fakat Türk deniz filosunun ilerisinde giden on sekiz kadırganın tayfası acemi olduğu gibi, su kesimleri pek alçak inşa edilmiş bulunduğundan az zaman içinde iki defa püskürtülmüş olan düşmanın attığı ok ve taş yağmuruyla, Grejuva ateşinin parçalarıyla örtüldüler. 

Bizanslılarla Cenevizliler cesarette birbirleriyle yarış ettiler. Bizans gemisinin kaptanı “Flaktanella” gemisinin başında aslan gibi dövüşüyordu. Ceneviz gemilerinin kaptanları Kataneo, Novarra, Balaneri onun hareketine uyuyorlardı yani onlar da yigitlikle dövüşüyorlardı. * 


Deniz oklarla kaplanmış olduğundan Türk gemileri bunları arasında kürek çekemiyorlardı. Gemiler birbirine çarptı, ikisi ateş aldı. Sultan Mehmed bunun üzerine artık kendini tutamayarak hiddetten köpürmüş olduğu halde, muzafferiyeti Bizanslıların 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ellerinden almak istiyormuş gibi atını denize, dalgaların arasına sürdü. Yanındaki zabıtlar da, bir taş atımı kadar mesafede bulunan, gemilere yetişmek üzere padişahı takip ettiler. Askerler utançlarından, yahut korkularından tekrar hücum ettilerse de bu da başansız oldu ve o beş gemi, kendilerine uygun bir hava sayesinde, Türk donanmasının arasından yol açarak limana girmeyi başardı. 

Galata'daki Balıkpazarı kapısından Kostantiniyedeki Balıkpazarı kapısına kadar gerilmiş olan zincir bu gemiler geçerken açılarak onların arkasından yine kapandı. Türklerin kayıpları büyüktü. Fakat mahcubiyetleri daha büyük oldu” 


Hıristiyan ordularının on yedi defa kuşattıkları halde bir türlü ele geçirmeğe başarı olamadıkları İstanbul'un Müslüman Türkler tarafından zaptını bir türlü çekemeyen ve bu parlak başarıyı her ne pahasına olursa olsun küçültmek, gibi bayağı bir din gayretinin esiri olan haçlı tarihçiler gibi, Hammer de gerçek iktidanna rağmen, bu taraf tutan gayretten kendini alamadığını ve bilebile, hatta isteye isteye taraftarlık ve haksızlık ettiğini yukardaki satırlarıyla ispat ediyor. 
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Lodos rüzgârının, büyük kalyonların yelkenlerini dolduracak kadar şiddetli estiği havalarda İstanbul limanı sularının nasıl azdığını, başta bizzat İstanbullular gelmek şartıyla denizcilik ve gemicilikten biraz anlayan herkes takdir eder. 


Gerçek şudur ki, sayı üstünlüğüne rağınen dört Ceneviz ve bir Bizanslı gemi, şiddetle esen Lodos fırtınası yüzünden tam yolla limana girebilmişler ve Hammer'in de itiraf ettiği gibi kürekle hareket eden Türk çektirilen kendilerinden çok büyük ve azgın lodosun kuvvetiyle uçar gibi ilerleyen Hıristiyan yelkenlerini durduramamışlardı. 

Daha doğrusu bu başarı, gemisinin baş tarafında aslan gibi dövüşen, Bizanslı kaptanla onun örneğine uyan Cenevizli gemicilerin bir muzafferiyeti değil, yelkenin küreğe, yani rüzgâr kuvvetinin insan bileği kudretine karşı kazandığı bir galebedir ve bu itibarla Hammer Bizanslı ve Cenevizli gemicilerin yiğitliğini: değil, umulmadık bir nimet kabilinden o aralık şiddetle esen lodos rüzgârını methetmiş olsaydı ağır başlı bir tarih yazarına daha ziyade yakışan bir surette hareket etmiş olurdu. 
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Hiç şüphe yok ki, Bizans'a yardım için pupa yelken gelen on beş Hıristiyan savaş gemisinin birçok Türk gemisinin arasından sıyrılarak limana girmeye başarı olmaları güzel bir başarıdır ve bunu inkâr etmek aklımdan asla geçmez. Ancak bu başarılı, öyle efsanelere, taraflı yorum ve hayali cengâverliklere atfetmeyi de aklı başında, İnsaflı bir ilim adamına yakıştıramayız. 

Bakın Süleyman Nutki merhum Osmanlı Deniz Savaşları adlı eserinde bu Hıristiyan başarısını ne kadar ağır başlı, tarafsız ve efendice bir ifade ile anlatıyor: 

“1453 yılı Nisan nihayetlerine tesadüf eden bir gün idi ki, ince asırlardan beri dünyaya hükmetmiş olan Roma İmparatorluğunun eser artıklarını saklayan İstanbul şehrinin son harabesini gözlerde daha iyi belirtmek için güneş ufukta bir hayli yükselmişti. 

İstanbul'a yardım için dört Cenova ve bir Sakız korsan gemisinin, esen lodos rüzgârıyla gelmekte oldukları görüldü. Meydana gelecek deniz savaşını seyretmek için İstanbul halkı kale burçlarına, Osmanlılar da sahile toplanmışlardı. Osmanlı gemicileri düşmanları kadar deniz tecrübe ve bilgisine sahip olmadıklarından, esen lodos rüzgân dahi düşmana uygun olduğundan, bunların süratle yaptıklan hücumlarına savunma mümkün olamadı. Deniz manevralarında gayet mahir olan korsanlar, rüzgârı kullanıp rampaya meydan vermiyorlar ve arasını kesmeden top ateşiyle Osmanlılar üzerine Grejuva denilen sönmez Rum ateşi saçıyorlardı. 

Hazret-i Fatih sahilden bu hali gördükte gazabından bir ateş parçası kesilip râkip olduğu küheylanı denize sürdü. Yelken üzerine kalkan gemiler rüzgârın muhalefeti sebebiyle idare edemeyerek demir üzerinde yatan diğer gemiler üzerine ve sahillerine düştüklerinden bu karışıklıktan faydalanan düşman gemileri limana girdiler.” 

İşte ilim adamı, tarih yazarı böyle konuşur. İstanbul gibi bütün dünya hükümdarlarının göz diktiği koca bir şehri zapt eden bir sultanın, esas gayeye büyük bir tesiri olamayacak geçici bir talihsizliğini dallandırıp budaklandırmak ve bir sürü parlak başarı ve galibiyet zinciri arasında tek bir başarısız- 


lığı büyük bir Hıristiyan zaferi şeklinde göstermek 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din gayreti gütmekten başak bir suretle tefsir edilemez. 

O beş Hıristiyan savaş gemisi, Türk deniz ablukasını yarıp Haliç'e girmeye başarı oldu da ne oldu? 
bu başarı İstanbul'un Türk hâkimiyeti altına girmesine mâni olabildi mi? Şu halde bu denizcilik ve gemicilik başarısını allayıp pullamak olsa olsa hazin bir züğürt tesellisi olmaktan ileri geçemez.” 
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Rahmetli Namık Kemal, “Osmanlı Tarihi” adlı eserinde, İstanbul surları önünde geçen bu deniz çarpışmasını şöyle anlatır: 

“Nisanın on beşinci günü, Osmanlı gemileri Balta limanından çıkarak Beşiktaş önünde demir attılar. Birkaç gün sonra beş büyük geminin kaleye imdat için gelmekte olduğu görüldü. 

Halbuki bunların beş gemi olduğu ve biri imparatorun dördü de Cenevizlerin malı bulunduğu Rum tarihlerinde tasrih edilmiştir. Rum tarihçileri ise, mağlübiyetlerini hafifletmek için kuvvetlerini daima az gösterdiklerinden hakikat halde gelen iki gemi olsaydı bunu bire indirmeleri kabildi ama beşe çıkarmalarına ihtimal verilemez. 
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Bu gemiler İstanbul'a yardımcı asker getirmek için Marttan beri Sakızda beklemekte, fakat havayı müsait bulamadıklarından bir tarafa hareket edememekte idiler. 


Nihayet başlayan hafif lodos rüzgârlarından faydalanarak yerlerinden kalktılar ve rüzgâr gittikçe şiddetlendiğinden hızla İstanbul önüne kadar geldiler. 


Hammer Osmanlı donanmasının 150 gemiden ibaret bir fırkası bu beş geminin yolunu kesmek için üzerlerine vardığını söyler. Halbuki Osmanlı donanmasının hepsi, Françi'nin abartılı ifadesiyle, 66 
savaş gemisinden ibaret olduğunu beyan eden de yine Hammer'dir. 

Bizim donanmanın bir fırkası düşman gemilerinin üzerine hareket edince kale burçları seyirci ile dolmuş, padişah da bu hengâmeyi seyretmek için sahile inmişti. 

Savaş başlar başlamaz denizi düşman gemileri kaplamış ve hususiyle neft şişelerinin döktüğü alevler su üstünde yüzmeye başlamış olduğundan aradaki ateşten dalgalar, dünyada en çok atılganlık ve 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yiğitlikleriyle meşhur olan Osmanlı kahramanlarını da dehşet ve hayret içinde bırakmıştı. 


Bir taraftan da Ceneviz gemilerinden yağmakta olan oklar kürekçileri işlerinden alıkoyduğundan ve rüzgâr da pek şiddetli estiğinden gemileri idareye imkân kalmamıştı. Hatta dalgaların şiddetinden birbirine çarpmakta olan gemilerin ikisi sürtünme şiddetinden veyahut düşmanın attığı alevli eczadan tutuşup yanmaya başladı. 

Padişah gemilerin bu âciz halini görünce yüreğindeki kahramanlık gayretini zapt edemedi, düşmanların elde etmeğe çalıştıkları başarıyı suya ve ateşe, maharet ve tabiata galebe ile pençelerinden çekip almak istercesine büyük bir azim ve metanetle atını denize sürdü; sesiyle ve işaretleriyle, tavır ve hareketleriyle gemicilerinin gayret ve atılganlıklarını arttırmaya başladı. Yanında bulunan ümera da bu olağanüstü atılganlığın tesirlerine kapıldılar, Fatih'in arkasından birer ikişer atlarını denize sürdüler. 

Gemilerin çarpıştığı yerle padişahın denize at sürdüğü mahal arası hemen bir taş atılsa yetişecek kadar yakın olduğundan, Fatih'in etrafındaateşler yüzer, gülleler yağardı; Fatih ise gök gürültüsü meleğinin ödleri koparan müthiş sayhasıyla o korkunç hengâmeyi hüküm ve iradesine mağlüp etmek isterdi. 


Gemilerdeki asker, padişahın atılganlığından son derecede gayret bularak ve hamiyet galebesiyle gemilerini zorla idare ederek düşman gemilerine bir hücum daha ettiler, hatta imparatorun büyük kadırgasının etrafını çevirmeğe başarı bile oldular. 


Fakat rüzgârın, düşman gemilerine uygun olduktan başka, o sırada bir kat daha şiddetlenmesi ve en usta gemicilerle dolu olan dört Ceneviz gemisinin imdada seğirtmeleri yüzünden avlarını elden kaçırdılar. Düşman gemileri de bu karışıklıktan faydalandılar. Sarayburnu'ndan Galata Balıkpazarı'na doğru çekilmiş olan zincir de o sırada açıldığından, ustalıkla Haliç'e girmeye başarı oldular. Osmanlı gemilerini çalıştıkları başarının elde edilmesinden mahrum eylediler” 

Türk deniz kuvvetlerine kumanda eden Baltaoğlu'nun beş düşman gemisini elinden kaçırması ve Bizans'a yardımcı asker getiren bu gemilerin kapağı Haliç'e atmalarını önleyememesi Fatih Sultan Mehmed'i o 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derece kızdırdı ki, kendisini önce idam ettirmek istedi. Lâkin yeniçerilerin yalvarmaları ve şefaat etmeleri üzerine cesaret ve yiğitlik yokluğunun değil de talihsizlik ve beceriksizliğinin ve bilhassa şiddetli bir lodos rüzgârının kurbanı olan biçare Baltaoğlu'nun hayatını bağışladı ve kabahatliye yüz değnek darbesi cezasına çarptırmakla yetindi. 
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Küçük çaptaki bu deniz çarpışmasından sonra toplanan danışma meclisinde, Baltaoğlu Süleyman Bey'in başarısızlığını fırsat sayan Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, padişahı kuşatmadan vazgeçirmek fikriyle, düşmana bunun gibi daha pek çok imdat gelebileceğinden kuşatmada devam ve ısrarla neticesi şüpheli bir ümide kapılmaktansa imparatoru haraca keserek tehlikesizce galebeyi sağlamanın daha akıl kârı bir iş olacağına arz etti. 

Hammer, sadrazamın, Fatih Sultan Mehmed'i Bizans'ı ele geçirmek teşebbüsünden alıkoymak için yapmış olduğu bu son gayreti şöyle anlatır: 

“Bu deniz savaşından sonra bir divan kuruldu. 
Halil Paşa Kostantin lehinde savunmalarda bulunmak için bunu fırsat sayarak padişahı imparatorla barış akdine iknaa çalışmış ve daha büyük imdat kuvvetlerinin gönderileceğini ve bunların da şehre girmelerine mâni olunmayacağını söylemişse de beyhude oldu. Halil Paşa'nın bu görüşü aleyhinde padişahın eniştesi olan Zağnos Paşa ile, hünkânn hocası Molla Mehmed Gürani ve kerametleriyle askerin "cesaretini arttırmakta olan Şeyh Akşemseddin vardı. Bunlar padişaha aksine sabır ve ebat tavsiyesinde bulundular.” Hatta Namık Kemal'a göre bu kişilerden başka Cafer Paşa ile Hadım Şahabeddin Paşa, Molla Hüsrev ve Şeyh Akbıyık da bu meşveret meclisinde hazır bulunuyorlardı ve bu zatlar da kuşatmadan katiyen vazgeçilmemesini ileri sürdüler. 

Zaten Fatih Sultan Mehmed bu sefer Bizans'ı mutlaka ve her ne pahasına olursa olsun herhalde ele geçirmek fikriyle şehrin surları önüne gelmiş olduğundan tabii sadrazamının teklifini reddetti. 

Padişah, Çandarlı Halil Paşa'nın kuşatmadan vazgeçilmesi ve işin bir tatlıya bağlanması hususundaki teklifini reddetmesine reddetti ama kendi sadrazamının her fırsattan faydalanarak kendisini kuşatmadan vazgeçirmek suretiyle daima Bizanslıları korumak istemesi noktasın ada bir mum yapıştırdı. 

Hiç şüphe yok ki, Bizans'ın zaptı davasın atam bir samimiyet bağlanmış olmasından zaten şüphelendiği sadrazamının bu acayip teklifi Osmanlı hükümdanını, Halil Paşa'nın ikiyüzlü oyunu hakkında tamamıyla aydınlatınış oldu ve şayet daha o sırada bu teklif padişaha sadrazamının kafasını kopartnamışsa bunu Fatih'in henüz ceza tertibine sıra gelmediğine hükmetmesinde arayıp bulabiliriz. 


Şurasını da açıklamak doğru olur ki, Sadrazam Halil Paşa'yı kuşatmadan vazgeçilmesi gibi Fatihin görüşüne ve davranışına tamamıyla aykırı bir teklifte bulunmaya sevk eden cihet yalnız Baltaoğlu Süleyman Bey'in beş düşman gemisinin Halice girmelerini önleyememesi değildi. Bizanslılar da şehirlerini cesaret ve fedakârlıkla savunma ediyorlardı. 

Sultan Mehmed gibi cesareti, kahramanlığı düşmanlarında da görse alkışlayacak kadar yiğit yaradılışta olan bir hükümdar Bizanslıların o gece gösterdikleri gayret ve fedakârlığı övmüş: 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“Yemin ederim ki, Bizanslılardan hiçbir vakit böyle bir gayret ummazdım!” buyurmuştu. 

Bu itibarla mümkündür ki, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın, kuşatmadan vazgeçilip Bizans İmparatorunu haraca bağlamakla işi tatlıya bağlamak istemesi, kötü niyetlerinin değil de, ondaki padişah ve memleket sevgisinin bir tezahürü olsun. 


Ancak sadrazam, hükümdannın Bizans'ı bir an önce zapt hususundaki şiddetli arzusunu bilmiyor değildi ve 11. Mehmed'in öyle tavsiyelerle, tahta çıktığı dakikalardan beri, peşinde koşuğu bir arzudan vazgeçecek yaradılışta bir hükümdar olmadığına da vâkıftı. Bu itibarla kuşatmanın en şiddetli bir zamanında böyle acayip bir teklifte bulunmasını yine akıl almıyor. 


Kaldı ki, fetihten sonra bilhassa Bizans Başvekili Notara'nın ağzından kaçırdığı bazı sözler, Çandarlı'nın idam fermanını bizzat kendisine imzalatacak bir açıklık ve kesinlikle oldu. Bundan da anlıyoruz ki, sadrazam paşanın kuşatmadan vazgeçilmesini tavsiyesi memleket ve padişah sevgisinden değil, Bizans altınk ana karşıduyduğu muhabbetten ileri geliyordu. 
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Birbirini kovalayan bu başarısızlıklar Fatih Sultan Mehmed'in gayretine, vakar ve büyüklüğüne dokundu, düşmanlarını, bütün dünyaya parmak ısırtacak yeni yeni buluşlarla mağlüp etmek, hatta bu hususta icap ederse mucizeler göstermek sevdasına kaptırdı. 

Büyük Türk padişahı, Bizans surlarının önüne şehri behemehal ele geçirmek fikriyle gelmişti. Bununla beraber ne yapıp yapacak, imkânsızı mümkün kılacak, gemileri karadan yürütecek, fakat tam yirmi üç kuşatmadan kurtulmuş Bizans surlarının üstüne bu sefer şanlı Türk sancağını şerefle dikecekti. 

Sadrazam Çandarlı Halil Paşaya, dilinin altındaki baklayı çıkartan, o meşveret meclisinde Zağnos, Cafer, Hadım Şahabeddin Paşalar, Molla Güraniler, Şeyh Akbıyık ve Akşemseddinler Kuşatınada devam ve sebat mütelaasında bulunmuşlardı ama, padişahın, limanın ağzına gerilmiş olan zinciri kırmak, yahut bu engele rağmen Haliç limanına girip Bizans surlarını iki ateş arasında bırakmak için ne düşündüklerini, bunu nasıl başarmanın mümkün olacağını sorduğu vakit bir cevap bulup verememişler, susmuşlardı. 

Fatih İkinci Sultan Mehmed, danışmanlarına bu soruyu sorduğu vakit müşkülü çözecek çareyi zaten zihninde şekillenmiş, o zarnana kadar hiç görülmemiş, yahut pek nadir rastlanmış çok cesurane, akıl ve mantığın kabul etmeyeceği kadar cüretkârane bir plânı bütün teferruatıyla tasarlamış, hazırlamıştı. 
Bizzat tayin ettiği bir yol üzerinden Türk savaş gemileri karadan Halice naklolunacaktı. Bu iş zor, pek zor olmakla beraber, Fatih Sultan Mehmed gibi, yalnız askerlik alanında değil, ilim, fen bahislerinde de gerçekten bir dâhi olan müstesna bir zekâ için başarlamaz bir şey değildi. 


Nitekim Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya kadar bir kazık yaptırdı ve seçtiği yetmiş kadar savaş gemisinin yelkenlerini açtırdı, Galata'da ne kadar hayvan ve asker varsa hepsini bu nakil İşine memur etti ve bir gece İçinde bu gemileri, türlü zorluklan ve sayılamayacak kadar çok engelleri aştırarak Boğazın çırpıntılı kıyılarından, Haliç'in durgun sularına indirdi. 
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Hammer bu inanılamayacak kadar akla tuhaf gelen olayı şöyle anlatır: 


“Fatih, Beşiktaş önünde birikmiş olan donanmasının bir kısmını Haliç limanına sokmaya teşebbüs etti. Gemilerin geçmiş olduğu mesafede iki fersahtı ama toprak üzerinde çeşitli arızalar vardır. 
Sultan Mehmed bu mesafe üzerine tahta ile bir nevi yol yaptırarak gemilerin kolayca nakli için tahtaların üzerine sığır ve koç yağı sürdürdü. Yetmiş tane iki sıra kürekli ve beş sıra kürekli daha büyük birkaç gemi bir gece içerisinde tepelerden, vadilerden geçirilerek Boğaziçi'nden Kostantiniye limanına girdi. 
Her gemide kaptan baş tarafta ve kılavuz arka tarafta duruyordu. Yelkenler açılmıştı. Borular, davullar çalınıyordu. 

Şafak vakti, Bizanslılar yetınişten fazla Türk savaş gemisinin limanlarının ortasında ve surların karşısında sıralanmış olduklarını dehşet derecesine varan bir hayretle gördüler. 

Bir Arap atalar sözü: “Büyük adamlann” himmeti dağları devirir” der; koca Fatih'in gayreti ve dâhiyane buluşları da gemileri karada yürütmüş, şehirlerini şiddetle savunma eden Bizanslılara, denizden yardım almak ümit ve hülyasına da artık ebediyen veda ettirmişti. 

Bizarısın savunmasında İmparatorla birlikte canla başla uğraşan Jan Justiniani, Türklerin donanmalarını böyle şaşılacak bir gayret ve imrenmeye değer bir himmetle dağ tepe aşırıp halice sokmaya başarı olduklarını görünce, partinin kaybolduğunu ve şehrin er geç düşeceğini anladı. Buna rağmen ümitsizliğe kapılmadı ve Türk gemilerini Haliçte yakmaya karar verdi. Hatta bizzat kendisi bu teşebbüsün başına geçerek bir gece yarısı Türk gemilerine bir baskın yaptı. 

Fakat 'Türk gemicileri uyanıktılar ve tetikte bulunuyorlardı. Justiniani Türk gemilerine yaklaşınca şiddetli bir ateşle karşılandı, içinde bulunduğu gemi, büyük bir gülle ile paramparça olarak 150 İtalyan seçme delikanlısı ile birlikte battı ve İtalyan sergerdesi canını bu badireden güç bela kurtarabildi. Halicin durgun sularında Ceneviz gemilerinin yelkenlerin şişirip Türk kürekçilerini aciz mevkie düşürerek lodos fırtınası yoktu ve bu sularda iş gemicilik maharetine değil, bilek kuvvetine ve yürekteki cesarete dayanıyordu. Bu alanlarda ise yalnız İtalyanlarla Bizanslılar değil, Türk'le başa çıkabilecek herhangi bir millet yoktu. 

Gün doğunca Türk gemicileri, toplarının tesirini bir ikinci defa tecrübe için, Galata önünde, tıklım tıklim mal dolu, demir üstünde yatan bir Ceneviz gemisini nişan aldılar. Bu gemi de parça parça oldu. 

Bizans kuşatmasının devam ettiği müddetçe ikiyüzlü bir politika ile hem Türklere, hem de Bizanslılara yardımlarda bulunan Cenevizler, aralarında bir mebus heyeti seçtiler, bu heyeti Fatih Sultan Mehmed'e gönderip, gemilerinin batırnlmasından ve gördükleri zarardan şikâyette bulundular. 

Türk padişahı, ikiyüzlü kahpe Ceneviz politikasını bilmiyor değildi. Lâkin yine büyüklük göstererek, eteklerine sarılan İtalyan bezirgânlarının kalplerini kırmadı; geminin bir düşman gemisi sanılarak batınlmış olduğunu ve muharebeden sonra zararlarının ödeneceğini söyledi; şereften, haysiyetten, namustan ziyade paraya tapan bu iki yüzlü bezirganların gönüllerini hoş etti. 
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HALİÇ'TE İLK TAHTA KÖPRÜ 


Fatih Sultan Mehmed yalnız gemileri karada yürüterek Bizans'ı sıkıştırmakla kalmadı. Türk donanması Haliç sularına yerleştikten ve bu suretle şehrin limanına hâkim olduktan sonra askerlerini Galata tarafından İstanbul'a, Bizans surlarının önüne geçirmek için bir köprü kurmayı da düşündü: Galata ile şimdiki Yemiş iskelesi arasındaki mesafeye birbirine bağlı fiçılarla bir zincir gerildi ve bu fıçılar zincirinin üzerine tahtalar döşenerek ahşap bir köprü yapıldı. 

Bu ahşap köprü yan yana beş adamın geçmesine ve beraber giden bir topun da ağırlığına dayanacak bir kuvvette hesaplanmıştı. 


Bir taraftan surların karşısına gelip demirleyen Türk donanmasının daimi tehdidi, diğer taraftan 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bu ahşap köprü Bizanslıların gözlerini adam akıllı yıldırmıştı. 

Düşündüler, taşındılar, köprüyü mümkünse gemileri yakmaya teşebbüs ettiler. Bu sefer de “Jak Kok” adında bir Venedikli bu tehlikeli teşebbüsü üzerine aldı. Cenovalı Justiniani'nin beceremediği, hüsran ve felâketle neticelenen teşebbüsü, Cenevizlerin ezeli rakip ve düşmanları Venediklileri galeyana getirmiş ve o devrin en ünlü denizcilerinin kendileri olduklarını ispat sevdasına kaptırmıştı. 


Jak Kok köprüyü ve Türk donanmasını yakmak için hafif ve kürekle idaresi kolay üç gemi seçti, bunları neft şişeleri ve diğer patlayıcı maddelerle doldurup karanlık bir gecede kırk fedai ile köprüye ve Türk gemilerine doğru ilerledi. 

Venedik sergerdesi Türk gemilerinin ateş aldıgını görünce Kok'un köprünün yanına bıraktığı iki gemici de köprüyü ateşleyecekti. 

Fakat bizimkiler de uyumuyorlardı. Kok'un gemilerini taş atarak batırdılar. Bu baskında yalnız bir Türk gemisi tutuşup yandı. Yine o sırada köprüde baş gösteren ateş de çabucak söndürüldü. Üç geminin esir edilen tayfası ise, Bizanslılara ibret verici bir ders olmak üzere, surları savunma eden Bizanslıların gözleri önünde idam edildiler. Bizanslılar da mukabele olmak üzere 260 Türk esirinin kesik başlarını kalenin burçlarına dizdirdiler. 


Bizanslıların kuşatma muhaberelerinde büyük, küçük herhangi bir askeri başarı kaydetmediklerine göre ellerinde savaş esiri bulunamazdı. Bu itibarla Bizans İmparatorunun kafalarını kestirip surun burçlarına dizdirdiği zavallıların türlü teminat ve desiselerle İstanbul'da alıkonulmuş Türk sivilleri olması çok muhtemeldir. 
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YENİÇERİ MURAD'IN EMSALSİZ 
KAHRAMANLIĞI 


Bizans'ı kuşatan Türk ordusu, 53 gün süren kuşatmanın devamı müddetince müteaddit hücumlarda bulunmuştu. Türkler, Peygamberin müminlere vaat ettiği Konstantiniyye'yi mutlaka ele geçirmek, müdafiler de bin yıllık şehirlerini düşmana karşı yiğitçe korumak azmiyle canlarını dişlerini takınışlar, var kuvvetiyle boğuşmuşlardı. 

Eski Bizans surlarının, bu karşılıklı fedakârlık ve şehamet destanlannın çeşitlilerine şahit olduğu, her iki taraftan da sayısız kahramanların, eşsiz yiğitlerin kendi vatanları hesabına ölmez feragat destanları yarattıkları muhakkaktır. 


Ne yazık ki, savaştaki engin kahramanlığı, alabildiğine geniş feragat ve kahramanlık örneklerini bun- 


111 


Fatih ve İstanbul'un Fethi 


ları bahse değmeyecek kadar tabii sayan Türk'ün, Bizans surları karşısında tarihe ettiği emsalsiz yiğitlik maceralarını bir kül olarak biliyoruz da, bu harikulade destanları yaratan kahramanların ancak birkaç tanesini, parmakla sayılabilecek bir ikisini tanıyoruz; Ulubatlı Hasan'la, Yeniçeri Murad gibi ancak bir ikisinin adlarını anıyoruz. 

Ulubatlı Hasan son umumi hücumda büyük fedakarlığını ve yiğitlik cevherini ortaya atacaktı. 

Yeniçeri Murad ise kuşatmanın 31., yani mayısın altıncı pazar günü, İstanbul'un Türklerin eline geçmesinden üç hafta önce Türk'ün kahramanlık tarihine kahraman ve ölmez adını armağan edecekti. 


O Pazan ferdası güne bağlayan gecenin sonlarına doğru, Pazartesi sabahına karşı tan yeri ağarma- dan biraz önce Türk kuşatma ordusu, otuz bin kişilik bir kuvvetle şehre büyük bir yürüyüş yaptı. 

Dört saat kadar süren bu hücum sırasında muhacimler de, müdafiler de aslanlar gibi vuruşup dövüştüler, heriki taraftan da sayısız adamlar öldü, dereler gibi kanlar aktı. 
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İşte bu yiğitler imtihanındadır ki, sayısız kahramanlar arasında, yiğitler yiğidi genç bir Türk delikanlısı, henüz on sekiz yaşındaki Yeniçeri Murad, ölmez adını milli şehamet tarihimize armağan etmiş oldu. 

Dediğimiz gibi Yeniçeri Murad daha olgun bir erkek yaşına ulaşarmamıştı ama, darnarlarındaki Türk kanı, mayasındaki kahramanlık cevheri onu hücum dalgalarının ilk safına atılmaya sevk etmişti. 

Henüz aydınlanmaya başlayan ufkun alaca karanlığı, her taraftan yükselen tevhit sesleri, kös uğultuları, tekbir avazeleri arasında: “Şehadet nöbeti benim!” şevkiyle düşmanın üzerine atılan binlerce mücahit; palabıyıklı, dev yapılı sayısız Türk babayiğitleri arasında bıyıkları henüz terlememiş bu yavuz Türk delikanlısı büyük bir çeviklilikle ve karşı durulmaz bir kahramanlıkla ön safta vuruşuyor, dalkılıç surlara doğru adeta uçuyordu. 

- Türk kahramanlarının ölüm alanındaki bu feragat ve engin yiğitliklerini; Hıristiyanlık gayretiyle hiç de tarafsız bir tarih yazarı olmadığı halde, ister istemez Türk cesaretini övmeye mecbur olan Barbaro şöyle tasvir eder: 

“Düşman askerleri ve bilhassa padişahın ölüm nedir bilmeyen yeniçerileri surun dibine kadar çarpışmaya geldiler. Bunlar vahşiler gibi savaşa seğirtiyorlar ve şayet içlerinden birkaçı öldürülecek olursa, derhal diğerleri koşuşuyor, vurulan veya ölen arkadaşlarını omuzlarına yükleniyorlar ve sanki bizimkilerin bu cesetleri taşıyanları birer birer öldürdükleri halde onlar surlann altında değilmişler gibi hareket ediyorlardı. 
Bu defa cesetle onu taşıyan arkadaşı birbiri üzerine yuvarlanıyordu. Fakat, hemen diğer Türkler, hiçbiri ölüm korkusu nedir asla bilmediklerinden yine koşuyorlar, düşenleri alıp götürüyorlardı. Surun dibinde tek bir cesedi bırakmış olmak ayıbından ise, on kişinin mahvolmasını seve seve göze alıyorlardı.” 

İşte bu kadar cesaret ve fedakârlıkla vuruşan sayısız kahramanların ön safında, dalkılıç surlara saldıran Yeniçeri Murad, Önüne çıkan düşman askerlerini devire biçe, müdafilerin başkomutanı şövalye Jüstinyani'ye kadar yaklaşmaya başarı oldu ve aslan pençesini andıran yiğit ellerindeki kılıcı kahramanca bir hamle ile ve var kuvvetiyle o ünlü şövalyenin zırhlı vücuduna tüyleri diken diken eden bir dehşet ve şiddetle inerken Bizanslı bir askerin savurduğu kılıç darbesi Yeniçeri Murad'ın sağ koluna rastladı ve bu çıplak kolu kesip düşürdü. 

Bu darbe üzerine yiğit delikanlı yere düşmüş ve etrafını saran bir sürü düşmanın üşüştürdükleri kılıçlar altında derhal şehit olmuştu. 


İşte daha gençliğine doymadan Bizans surları önünde kuşatmanın otuz birinci ve mayısın yedinci Pazartesi günü henüz gün doğarken şehadet şerbetiniiçen on sekiz yaşındaki Yeniçeri Murad bu kıratta bir yiğit, böyle emsalsiz bir kahramandı. 

Fatih Sultan Mehmed, Justiniani'nin ve Jak Kok'un baskın teşebbüslerinin, askerlerinin ve kumandanlarının uyanıklığı sayesinde neticesiz bırakmakla beraber, Haliç ağzında yatan düşman savaş gemilerinin, Türk İnce filosu üzerine düşmek için uygun bir rüzgâr beklemekte olduklarını da haber almıştı. 

Jak Kok'un hüsranla neticelenen baskın teşebbüsü üzerine, zaten birbirlerini sevmeyen Cenevizlilerle Venediklilerin araları adamakıllı açılmıştı Kok'un kanlı bir hezimetle neticelenen baskını, kuşatma altında bulunan Bizans askerlerinin manevi kuvvetlerini bir hayli sarsmış, fazla olarak da Müslümanlara karşı işbirliği yapan Hıristiyan Ceneviz ve Venediklileri gırtlak gırtlağa getirmek suretiyle Fatihin planlarına hizmet bile ermişti. 

Cenevizliler Venediklileri acemilik ve korkaklıkla suçlandırıyorlar, onlar da bu hakarete hakaretle mukabeleden geri kalmıyorlardı. O kadar ki, şayet İmparator Konstantin aralarına girmemiş olsaydı, bu gürültücü İtalyanların arasında kanlı bir mücadele- nin bile başlayacağı muhakkaktı. 
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FATİH'İN YENİ BİR BULUŞU: 
HAVAN TOPU 


Fatih Sultan Mehmed, din gayretiyle karşısına dikilen Ortodoks, Katolik Hıristiyanların böyle birbirlerini yemekle vakit geçirmelerine karşılık, sükünet ve soğukkanlılıkla planlar tasavvur ediyor, Bizans'ın biran önce düşmesini sağlayacak tedbirler aramakla meşgul oluyordu. 

Uygun bir rüzgârla büyük Ceneviz ve Bizans savaş gemilerinin Haliçteki Türk donanması üzerine çullanmaları, kendisini türlü zorluklarla karadan aşırıp Haliç e sokabildiği deniz kuvvetinden mahrum bırakabilirdi. Bu tehlikeye bir çare, hem de derhal bir çare bulmak gerekti. Azimli Türk padişahı, her şeye hükmedebilirdi ama müsait bir rüzgârın esmeğe başlayıp düşman savaş gemilerinin yelkenlerini doldurmasını önleyemezdi. 


Fatih Sultan Mehmed'in o yaratıcı dehası bu müşkülü de yenmekte gecikmedi ve öyle bir çare buldu ki, hem Haliç'teki Türk donanmasının, hem de ahşap köprünün emniyeti sağlanacaktı. 

Koca Fatih'in bulduğu çare düşman donanmasının karadan topa tutularak imhası idi. Halbuki şimdiki Beyoğlu'nun bulunduğu mahalden başka bir yerden düşman gemilerini top ateşi altına almak imkansızdı. 
Oradan savrulacak gülleler de Galata'nın istihkamlarna ve binalarına dokunacaktı. Galata ise Cenevizlerin, yani Osmanlılarla resmen savaş halinde bulunmayan bir cemaatin elinde idi. Bir takım hıyanetleri ve türlü iki yüzlülükleri meydanda olmakla beraber Fatih gaileyi katmerleştirmek için Cenevizlere dokunmak istemiyordu. 


Bu böyle olunca da düşman donanmasını imhaya imkân kalmıyordu. 

İşte Fatih'in her tehlikeye karşı bir çare bulmak, her ihtiyacı yeni bir buluşla karşılamak hususundaki büyük dehası burada Osmanlı kuşatma kuvvetlerinin imdadına bir kere daha yetişti: Bu dahi hükümdar, öz irfanının bitip tükenmek bilmeyen zengin hazinesine başvurarak tertiplediği hesaplar üzerine, şimdiki tabiriyle endirekt atışlar yapan, yani kavisli gülle atan bir top yaptırdı. 

Fatih Sultan Mehmed bu suretle ilk havan topunuticat etmiş oluyordu. 


Türk hükümdarının bütün hesapları doğru çıktı ve bu yeni icatla atılan güllelerden ikincisi, Galata binalarına zarar vermeden büyük bir düşman savaş gemisine isabet ederek, gemi, sapsız balta gibi, denizin dibini boyladı. 

Görülüyor ki, Bizans'ı fetheden Türk padişahı İkinci Mehmed, bu şehri yalnız askeri kuvvetine dayanarak zapt etmiş büyük bir kumandan değil, aynı zamanda türlü buluş ve icatlardan faydalanmayı bilen dahi bir mucit, mehteridir. 
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KUŞATMA SIKIŞTIRILIYOR 


Havan topunun icadı ile Haliç'teki Türk ince deniz kuvvetinin emniyeti de sağlanıp hücum tedariklerinin ve tedbirlerinin hepsi sona erdikten sonra kuşatma büsbütün sıkıştırıldı. 

Türk askerleri, canlannı dişlerine takarak ve canla başla uğraşarak hendeklere kadar sokulmuşlar, bunları yarısına kadar doldurmuşlardı ki, padişah imparatora, teslim olması için son bir teklifte bulundu. 
Fakat resmi bir elçi göndermedi, İsfendiyaroğlu'nu bu işe memur etti. 

İmparator Konstantin, Türk hakanının teklifine yiğitliğe ve asaletine yaraşır bir cevap verdi: Padişahın ecdadı gibi, haraç almaya razı olursa Bizans'ın bu haracı ödemeğe razı olduğunu, aksi 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halde memleketi sonuna kadar savunmada devam edeceğini bildirdi. Bütün ümit kapılarının kapandığı öyle kötü bir durumda Bizans imparatorunun bu cevabını herkesten önce koca Fatihin takdir etmiş olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Fatih, cesareti, yiğitliği düşmanında da görse alkışlayacak tıynette yaratılmış bir kahramandı. Nitekim şehrin savunmasında, imparatorla birlikte canla başla çalışan Justiniani'nin akıllıca ve uzağı görür bir muharip olarak başvurduğu tedbirleri herkesten ziyade Fatih takdir ediyordu. Hatta çeşitli defalar bu değerli düşman için: “Böyle değerli bir adamı kendime bağlamak için neler vermezdim” sözlerini söylemişti. 

Hammer bu hususta der ki: “Başta Notaras gelmek şartıyla Rumların hasetleri çok defa Justiniani'nin tasavvurlarına engel oluyordu. Justiniani ancak, kendisi gibi Bizans'ın menfaatlerine sadık olan yedi ecnebi kumandandan, yani Ceneviz Ciovanni Kareto, Paolo Boşiardi, Ciovanni Fornari, Tomaso Selvatiko, Ludviko Gatelusco, Morizio Kaetano ile İliryaplı Jan'dan yardım gördü.” 
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Türk orduları Bizans surlan önünde son hücum hazırlıklarıyla meşgulken Bizans şehrinin içi görülecek bir âlemdi. 

Kara tarafından kuşatma yedi haftadan beri şiddetle devam ediyordu. Surlarda dört kule yıkılmış, “Sen Romen” kapısında büyük bir gedik açılmış, isthkâmlardan yıkılan enkazla yarısına kadar dolan hendekler Türklerin eline geçmişlerdi. İşte durum bu merkezde iken Fatihin son teslim teklifini erkekçe bir cesaretle reddeden imparator Kostantin son savunma hazırlıklarıyla meşguldü. 


Bu ümitsiz vaziyette bile Başvekil “Notaras” Bizanslılarla birlikte omuz omuza dövüşerek Bizans'ı savunma eden Cenevizlere karşı duyduğu şiddetli nefret ve kinden vazgeçmiyor, diğer taraftan Cenevizlerle Venedikliler birbirlerinin gözlerini çıkarınaya uğraşıyorlardı. 

Bizans surlarını karadan, denizden kuşatınış olan Türk kuvvetleri artık son ve umumi hücuma hazırlanıyorlardı. Bizanslı papazlar ise hâlâ mezhep kavgalarıyla meşguldüler. 
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Onların kanaatlerine göre Türkler Bizans'ı elde etmeye asla başarı olamayacaklardı. Şehre girecekler, Atmeydanı'na kadar gelebilecekler, fakat o zaman gökten bir melek inerek galipleri perişan edecek, şehirden sürüp çıkaracaktı. 

Bu aklın alamayacağı, mantığın asla kabul edemeyeceği mucizeye inananlar yalnız Bizanslı Ortodokslar değildi. Bütün Galata'yı ellerinde tutan Cenevizler de bu ham hayale inanıyorlardı. 
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FATİH'İN İKİ FERMANI 


Nihayet 1453 yılı Mayısının 24. günü Fatih Sultan Mehmed, beş gün sonra, yani Mayısın 29. günü hem kara, hem deliman tarafından umumi hücuma geçileceğini ordugâhta ilân ettirdi. 

Padişahın emrine göre nakli mümkün olan mal ve esirler gazilere bırakılacak, yalnız toprak ve binalar padişahın olacaktı. 

Builân Türk ordusunda umumi bir alkış tufanıyla karşılandı. Her taraftan memnuniyet avazeleri yükseliyordu. Ayrıca padişah yeniçerilerin iltimas ve istirhamları üzerine Baltaoğlu Süleyman Bey'in başarısızlığın- dan beri mahpus bulunan bahriye silâhendazlarını da affetmişti. Bu haber de orduda memnunluğun büsbütün genişlemesine sebep oldu. 
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Padişah, askerin şevk ve gayretini arttırınak için ikinci bir emimame daha yaydı; Bizans surlarının üzerine ilk çıkacak kahramanlara tamarlar, hatta sancaklar vaat etti; tehlikeden yılıp kaçmak isteyeceklerini de cellâda teslim olunacağını bildirdi. 


Diğer taraftan ulema, ordugâhı dolaşarak Müslümanlan Hazreti Peygamber ve Bizans surları önünde şehit düşen İslâm ordusu bayraktarı Eyüp Sulatan Hazretleri namına askeri şanlı İslâm ve Türk sancagını Bizans surlarına dikmeye teşvik ediyorlardı. 


Gece karanlığı basınca borularla, davullarla genel bir ışıklandırma, fenerlerle donanma yapılması işareti verildi; biraz sonra da Boğaziçi kıyılarında. Galata tepelerinde kurulmuş olan çadırlar, ateş böcekleri gibi, nur damlalarıyladonandılar. Limanın aşağı kısmının her noktasından ve kara tarafındaki bütün kuşatma hattı üzerinde gecenin sessizliği içinde muazzam bir Tekbir avazesi yükseliyor; kuvvetli hançerlerden taşan:“Allahü Ekber, Allahü Ekber, Lâilâhe İllallah, Muhammedün Resulüllah!.. Allahü Ekber, lâşerikeleh!” sesleri korku ve dehşet içinde titreşen Bizans'ın semalarını inletiyordu. 
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Bizanslılar böyle ateşten bir çemberle çevrilmiş olduklarını görünce ilk bakışta Türk donanmasında büyük bir yangın çıkmış olduğunu sandılar. 
Fakat tekbir sesleri Türk zaferinin, gerçekleşmesin- den önce bir çeşit ilânı demek olduğunu anlamakta gecikmediler ve şehirde bir ana baba günü, korkunç bir panik başladı. Bizanslılar karanlık şehirde karmakarışık bir halde koşuyorlar, ne yaptıklannı bilmez bir halde seğirtiyorlardı. 

Nereye gidiyorlardı? Bunu kendileri de bilmiyorlardı. Yalnız birbirinden işittikleri için: “Kirye Eleyson! Kirye Eleyson!” diye haykırışıyorlar, saçlarını başlarını yoluyorlardı. Bunun manası ise: “Yârabbi, 


bizi kurtar!” demekti. 
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Her Bizanslı ilk rastladığı Hazret-i Meryem tasviriönünde diz çökerek haç çıkarıyor, son saatleri gelmiş gibi yüksek sesle günah çıkarıyordu. 

Fakat eline bir silah alıp surlara koşmak kimsenin aklına gelmiyordu. 


Gerçekte Bizans'ın, Bizanslıların mukadderatı Allah'a kalmıştı. 


Türklerin artık genel bir hücuma hazırlandıklarında kimsenin zerre kadar şüphesi kalmamıştı. Muhakkaktı ki yirmiden fazla kuşatmaya göğüs germiş Bizans, son günlerini yaşıyordu. 

İmparator Kostantin, askerlerinin cesaretini arttırmak, manevi kuvvetlerini desteklemek için bizzat surları dolaştı, bütün savunma mevkilerini teftiş etti. 
İmparator, Bizans asilzadeleri ve ecnebi yardımcıları da etrafına toplayarak, onların da kendisi gibi, sonuna kadar düşmana karşı koymalarını ve kendisini örmek edinmelerini söyledi. 

İmparator böyle herkesi sonuna kadarvatan vazifesini yapmaya davet ederken Bizans halkı düşmanın şehre gülle atabileceğini lâkin şehre hücum edemeyeceği inancında idiler. Malum yardımcı melek ve bu meleğin elinde tuttuğu ateşten kılıçladüşmanı perişan edeceği efsanesi bu tutucu zihinlerde o kadar yerleşmişti ki birçokları istihkâmları bırakarak evlerine dönmeye başladılar. 

Türkler de bunların yokluğundan istifade ederek Bizanslıların surlarda yaralar açıldıkça bunları doldurup kapamak için kullandıkları tabya sepetlerini çengellerle çekip aldılar. 


İmparator bu budalaca hareketi işitince beynin- den vurulmuşa döndü; surlarda mevkilerini bırakanları azarladı; bunların pek ağır cezalarla cezalandırılacaklarını ilân ettirdi. 

Bizanslılardan birkaçı bu sefer kendilerinin ve çoluk çocuklannın aç kaldıklarını ve bu yüzden surdan çekildiklerini söylediler. Bunun üzerine imparator, bütün savunma hattı üzerinde yemek dagıtılmasını ve muhtaç olanların evlerine yemek götürülmesini emretti. 

İmparator Kostantin bir taraftan böyle canla başla Bizansın savunmasını sağlamaya çalışırken, 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Cenevizli Justiniani de imparatordan yararlık bakımından aşağı kalmak istemiyormuş gibi Kostantiniye surlannın en lüzumlu ve müstacel tamirlerini yaptırmakla meşguldü. Türk toplarının tamamıyla harap ettiği Topkapı'nın karşısında Cenevizliler derin bir hendek kazarak bunun arkasında çalıdan yeni bir siper yapmışlardı. Bu suretle kapıdan girecek Türkler karşılarında yeni bir savunma mevzii bulmuş olacaklardı. 

Burasını büsbütün emniyet altına almak için Justiniani, Amiral Lukas Notaras'tan birkaç top istedi. Fakat Ceneviz düşmanlığını kendine iş edinmiş olan Amiral Notaras, fedakâr Cenevizlinin isteğini yerine getirmedi: 

“Cenevizlerin savunma ettikleri noktada topa ihtiyaç yoktur!” cevabını verdi. 

Bu cevap karşısında Justiniani fena halde köpürdü. 

Amiralin kendisine diş bilediğini biliyordu ama Bizans'ın savunmasını bu kadar yakından ve candan ilgilendiren bir meselede bir Bizans büyüğünün şahsi 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garaz ve kinini bu derece ileri götürebileceğini sanmamıştı. O da hakarete hakaretle karşılık vererek, topların limanda daha az lazım olduğunu söyledi ve Cenevizlinin bu acı sözlerini Notaras daha ağır hakaretlerle karşıladı. Neredeyse Bizans savunmasının bu İki başı kılıca davranıp birbirinin üstüne atılacaklardı. Fakat imparator müdahalede bulunarak, karşı karşıya bulundukları büyük tehlike namına bu iki rakibi birbiriyle güya barıştırdı. 

Bizans'ta ahlâk o kadar bozulmuş; kin, garaz ve şahsi menfaat duyguları o derece alıp yürümüştü ki, daha Türkler kuşatmaya başlamadan önce ve Bizans hazinesi tamtakırken imparator Kostantin bulup buluşturmuş, bir miktar para elde ederek surların tamirine karar vermiş ve bu işe Rodoslu Neofitas ile Manuel Giagari adlı iki papazı görevlendirmişti. 

Halbuki bu iki din adamı inşaat ve onanrna mahsus paranın büyük bir kısmını toprağa gömerek benimsediler. Ancak şehir düşüp Türklerin eline geçtikten sonra bu yetmiş bin altın bulunup meydana çıkanıldı. 
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Artık din adamı böyle hareket ederse alelâde Bizanslıların nasıl bir karakter taşıdıkları kendiliğinden anlaşılır. 

Bütün bunlara rağmen İmparator Kostantin de, yiğit Justiniani de Türk genel hücumuna karşılık vermeyi var kuvvetleriyle hazırlandılar. 

Hücumun mihrak noktası olan Topkapı'da bizzat imparatorla, İspanyalı Don Fransesko, Justiniani ve bu Cenovalı kumandanın en seçme askerlerinden 
300 Ceneviz askeri bulunuyordu. 

Yakındaki Edirne kapısı, yine Cenovalı olan ve canlarını Bizans'ın savunmasına vakfederek memleketlerinden Bizans'a koşup gelmiş bulunan Paolo Boşiardi ile kardeşi Antonen Boşiardi tarafından savunrma ediliyordu. 

Ok atımındaki mahareti ve atılganlığı ile dillerde destan olan Karistoslu Teodor'la Almanyalı top ustası Jan Gran şimdi “Eğrikapı” diye anılan “Harsias” yahut “Kaligarya” kapısına konulmuşlardı. 

“Sineiyon” yani hayvanları dövüştürmeye mahsus tiyatro kapısında, Aya Dimitrioyos kilisesine kadar uzanan bütün savunma hattı kardinal İzidor'a verilmişti. 

Bu katolik keşişi, Floransa ruhani meclisinin kararlaştırdığı esaslara uygun olarak Ortodoks ve Katolik, yani Rum ve Lâtin kiliselerini birleştirmek üzere Papa tarafından İstanbul'a gönderilmişti. 


Venedik balyozu yani elçisi Jerom Minotto, İmparatorun sarayını işgal ediyordu. İtalyalı Jerom ve Cenovalı Leonardo Langasko sarayına alt kısımlarıyla, denize yakın olan Odunkapı'yı ve Anemas kulesini savunmaya memur edilmişlerdi. 

Başamiral Lukas Notaras ise limana kumanda etmekte ve büyük kadırgalar filosu kumandanı Andrea Dinio'da limanın ağzını korumakta idiler. 

Bizans'ın savunmasında Venediklilere de mühim vazifeler verilmişti: Gabriel Trevisan dört yüz kadar Venedik asıl zadesiyle birlikte Sarayburnu ile Fener 


arasındaki savunma hattını koruyorlardı. 


İspanya konsolosu Pedro Culiani'nin hissesine Bukoleon sarayından başlayan istihkâmları; Venedikli Konterano'ya da Samatya'dan Yaldızlıkapı'ya 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kadar uzanan istihkâmları korumak düşmüştü. Yaldızlıkapı ile Silivrikapısı arasındaki savunma hattında ise Türk amirali Baltaoğlu Süleyman Bey'le yaptığı deniz savaşında gemicilik maharetini ve atılganlığını ispat etmiş olan Ceneviz asilzadesi Moris Kataneo yer almıştı. 

Bizanslı bilgin Teofil Paleolog da eli boş bırakılmamıştı; o da istihkâmların Silivrikapısı ile Odunkapısı arasındaki kısmını koruyacaktı. 

Bu sabit savunrna kumandanlıklarından başak gezici savunma kuvvetleri de oluşturulmuştu. Bu gezici ihtiyat askerler hangi nokta zayıflarsa oraya yetişeceklerdi ve Dimitriyüs Paleologile Nikola Gudelli'nin kumandasında bulunuyorlardı. 

Sözün kısası, Türk hücumuna karşı on, on iki kadar savunma mevkii bulunuyordu ve bu bir düzine mukavemet yuvasından sadece ikisi Bizans yerlileri- nin kumandası altında idi; diğerleri Ceneviz, Venedik, Alman, İspanyol, hatta Rus zabitlerinin idare ve kumandasına emanet edilmişti. 
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SADRAZAMIN 
YENİ BİR İHANETİ 


Fatih Sultan Mehmed Bizans'ın düşmesiyle neticelenecek büyük saldırıya hazırlanırken ordugâhta İtalyan ve Macarlardan mürekkep bir ordunun Bizanslıların imdadına geldikleri haberi yayıldı. Hammer'in de kabul ve onayına göre: “Kuşatmayı kaldırmak için bin türlü hileye baş vurmaktan çekinmeyen Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın uydurduğunda şüphe caiz olmayan bu haber askerin maneviyatına fena bir tesir yapmaktan geri kalmadı” ama, padişah hücumun yapılması hususunda ısrar ettiğinden, Halil Paşa bu mağlübiyetten fena halde etkili olarak el altından Bizanslılara cesaretle direnişe devam etmeleri haberini uçurdu. 
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Fatih Sultan Mehmed'in sadrazarnını fetihten sonra ihanetle suçlandırıp idam ettirmesi görülüyor ki, babasının hayatında kendinizi tahttan indirmesinden dolayı kalbinde hâsıl olan hınçtan değil, Çandarlı'nın tam manasıyla kendisine ve vatanına ihanet etmiş olmasındandır. 
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BÜYÜK TAARRUZ BAŞLIYOR 


1453 yılı Mayısının 28 günü, Osmanlı kuşatma 
ordusu bütün hücum mevkilerini tuttu. Kara cihetinden bir kuvvet, ordugâhın sağ tarafında Yaldızlıkapı karşısında savaş safını kurdu. Daha az miktarda bir kuvvet sol cihete dizildiler. Padişah 15.000) yeniçeri ile merkezde bulunuyordu. Hatırı sayılır bir kuvvet de ihtiyatı teşkil ediyordu. 

Türk deniz kuvvetine gelince, Osmanlı gemileri Odunkapısı ile “Platea” arasındaki mesafede mevki almışlardı. Donanmanın geri kalan kısım Sarayburnu'ndan şimdiki Langa bostanı kapısına kadar uzanan bir hat halinde Bizans duvarlarını deniz- 


den kuşatımışlardı. 
Bu hazırlıklar gün batıncaya kadar devam etti. 
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O güzel ve ılık Mayıs akşamı, güneş Ayasofya'nın azametli kubbesinin arkasına çekilip ortalığı akşamın alaca karanlığı bürürken, bütün Türk ordugâhı “Lâ ilâhe İllâllah” sesleriyle çınlıyor, akşam ezanının lâhuti akisleri Marmara ufuklarına kadar yayılıyordu. Padişah askerlerine bir geçit resmi yaptırmış, kumandanları taltif etmiş, ertesi günü doğacak güneşin, mutlaka bir Türk zaferini aydınlatacağı hakkındaki sarsılmaz imanını herkese aşılamıştı. 


Bizans surları imparator Kostantin de o gün, sarayın bütün büyüklerini peşine takarak Ayasofya kilisesine koşmuş, alenen istiğfar ederek hüngür hüngür ağlayan cemaatin huzurunda bir takım dini âyinler yapmış, sonra ahiret vazifelerini yerine getirmiş itikadı bütün Hıristiyan sıfatıyla dünya işleriyle meşgul olmak için hemen atına atlayarak şehrin bütün savunma mevkilerini dolaşmıştı. 


İmparator kendisini örnek göstererek askeri, ahaliyi vazifeye davet ediyor, nutuklar veriyor, vatan uğrunda can vermenin yücelik ve kutsallığın- dan bahsediyor, herkesi cesaretlendiriyordu. 
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O gece Bizans istihkâmlarında ve kulelerinde kimse uyumadı ve ertesi 29 Mayıs günü ufuklar ağanr ve horoz seslen Bizans'ın ufuklarında akisler uyandırırken herkes ayakta ve vazifesi başında idi. 

İmparatora gelince, Topkapı arkasında ya muzaffer olmak yahut da Bizans'ın harabeleri altında can vermek azmiyle Türk hücumunu bekliyordu. 


29 Mayıs sabahı şaf akla beraber Türk genel saldınsı başladı ve savaş bir an içinde kara ve liman tarafından bütün savaş hattı boyunca umumileşti. 

Türk toplannın hepsi birden şehrin üzerine çevrilmiş, ateşe başlamıştı. Can çekişenlerin, yaralıların feryatları, iniltileri, top tüfek, davul seslerine karışıyor; yer gök inliyordu. Türkler aslanlar gibi saldırıyor, Bizanslılar da yurtlarını cesaret ve kahramanlıkla savunma ediyorlardı. Surlardan, istihkâmlardan dolu gibi taş ve ok yağıyor; denizde neft ateşleri su üstünde ateşten dalgalar halinde yüzüyor, Türk gemilerini tehdit ediyordu. 

Savaş bütün şiddetiyle iki saatten beri devam ediyordu. Bizans kalın bir toz ve barut dumanı bulutu içinde kaybolmuş gibiydi. Hücum eden Türk savaşçılarının “Allah! Allah!” sesleri ufukları çınlatıyor: “Vur ha!!.. Koma ha!” avazeleri, kılıç sesleri, top gürlemeleri, demirin tolgalara ve zırh göğüslere çarpmasın- dan doğan donuk sesler birbirine karışıyordu. 


İmparator, yanında Teoifl Paleolog ve Dimitri Kantaküzen, hücum eden Türk bahadırlarına yiğitçe karşı koyuyor, erkekçe dövüşüyordu. 

Justiniani de imparatordan aşağı kalmıyor, o da var gücüyle hücumları püskürtmeğe çalışıyordu ki kolundan yahut kalçasından bir yara aldı. Ceneviz sergerdesi yarasının acısına dayanamayarak yarasını sardırmak üzere gemisine kadar gitmek için imparatordan müsaade istedi. 

İmparator, Justiniani'ye, yarasının o kadar ağır olmadığını söylediyse de sözlerinin bir tesiri olmadı, çekilip gitti. 

Justiniani'nin yaralanıp savaştan çekilmesi Bizanslıları büsbütün sarsmıştı. Bizans saflarında karışıklıklar görüldüğü bu sırada Zağanos Paşa ateşli hitabelerle muhacimleri gayrete getiriyor, hücuma teşvik ediyordu. 
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ULUBATLI HASAN 
BİZANS SURLARINDA 


Bu aralık gayet iriyarı, güçlü kuvvetli ve insan güzeli bir koç yiğit, Ulubatlı Hasan adında bir Türk kahramanı, başında miğfer, sağ elinde pala, ileri atılarak otuz arkadaşıyla birlikte istihkâmın üzerine tırmanmaya başladı. Bizanslılar muhacimlerden on ikisini yere yuvarladılar. Ulubatlı Hasan da bir taşla yaralanarak düştü; yarı beline kadar doğrularak kalkanı ile kendisini korumaya çalıştı, lâkin ağır yarası yüzünden gücü kuvveti kesilerek elinden kalkanını düşürdü ve yağmur gibi yağan oklar arasında kayboldu. 


Güstav Şlumberje, “İstanbul'un Kuşatması ve Fethi” adlı eserinde bu Türk kahramanı hakkında der ki: 
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“Sultan Mehmed, askerlerinden birinci olarak suru aşacak olana en büyük ödülü vaat etmişti. Zağnos Paşa'nın yeniçerilerinden aslen Kastamonulu olan Hasan adlı bir yeniçeri bu şerefe mazhar oldu. 
Bu cengâverin boyu harikulâde idi. Sol elindeki kalkanını başının üzerine kaldırmış ve sağ eli kılıcına sanlmış olduğu halde yer yer harap oluş surun tepesine birinci olarak çıkmaya başarı oldu. Yaklaşık otuz kadar yeniçeri arkadaşı da kendisini takip etti. 

Bizanslılar, henüz şiddetle direniyorlar, hücum eden Türklerini üzerlerine oklar ve kaya parçaları yağdırıyorlardı. 

Göğüs göğse vukua gelen bu ulvi çarpışmada yeniçerilerden on sekizini öldürdüler. Fakat Hasan, hayatta kalanların kendisine iltihak ile suru aşabilmeleri için uzunca bir müddet sur üstünde sebat etmeye başarı oldu. 

Hasan, bir taş parçasıyla ağır bir surette yaralandı; kayıp düştü. Bundan başka kendisine birçok kaya parçaları da isabet etti. Böylece kahraman cengâver dizleri üzerinde doğrulup, o halde kendisini savundu. Fakat sayı üstünlüğü ile ezilmiş, vücudu binlerce okla delik deşik olmuş bir halde, yaralar içinde teslimi ruh etti.” 


Tarih yazarı Reşat Ekrem Koçu da Ulubatlı Hasan, bu kahramanlar İçinde kahraman Türk eri hakkında der ki: 


“Ulubatlı Hasan İstanbul fethinin en popüler kahramanıdır. Hatırası İstanbul savaşı şehitlerinin en üstünü olarak anıla gelmişti. Büyük Türk tarihçisi Peçevi İbrahim Efendi'nin de cüsseli kahramanlar hakkında kullandığı tabirle bir “İnsan ejderhası' idi. Son büyük hücumda, müthiş kılıcını ölüm saçan bir pervane gibi, savurarak sur harabeleri üzerine atılmış olan Ulubatlı Hasan, kendisini takip eden cengâverlerle beraber Eğrikapı tarafında bir burcun üzerine ilk Türk sancağını dikmiş ve o sırada üstüne mancınıkla fırlatılan büyük bir taşın ağırlığı altında dizleri üzerine düşmüştür. Doğrulmak isterken vücudunun muhtelif yerlerine ve bu arada kalbine otuz, kırk ok birden saplanmış ve kahrarnan cengâver tamamen düşerek belki gözleri, dalgalanmakta olan Türk sancağına dikiliş olarak teslirni ruh etmiştir. 
Ruhu şâd olsun.” 
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Nihayet kıymetli tarihçi merhum Ahmet Refik de Ulubatlı Hasan hakkında şunları yazar: 


“Okmeydanı'ndaki Osmanlı kolu Hasköy karşısına indi. Buradan karşıya bir köprü kurarak Ayvansaray tarafına geçti. Buradaki surlara aslanlar gibi hücum etti. Bu kolda Ulubatlı Hasan narında kahraman bir yeniçeri vardı. Hasan, bütün bu hücumlar esnasında düşmana sürekli ok atıyor, vücudundan akan kanlara hiç ehemmiyet vermiyordu. 


Savaş öyle bir hale geldi ki, her taraf ok ve ateş içinde kaldı. Kahraman Hasan, sol elindeki kalkanla başını koruyarak palası elinde ileri atıldı. Hasanın bu kahramanlığını gören arkadaşları da onunla beraber ileriye Arladılar. Düşmanın savunmaya çalıştığı sura doğru aslanlar gibi tırmandılar. Kan ter İçinde sura çıktılar. 
Fakat bu esnada on sekiz kahraman şehit oldu. Hasan vazifesinden başka bir şey düşünmedi. Yanındaki arkadaşlarını şevke getirerek düşman üzerine mütemadiyenatıldı Önüne geleni bir kılıçta yere serdi. Düşman bunu görür görmez hep birden toplandı. Kahraman Hasanı şiddetli bir taş yağmuruna tuttu. Zavallı Hasan bu hücuma dayanamayıp surlardan aşağı yuvarlandı. 
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Yere düşer düşmez tekrar ayağa kalktı. Ok ve taş yağmurlan içinde düşmana karşı koymağa çalıştı. En nihayet göğsünden ve kollarından akan kanlardan mecali kalmadı. Düşmanın yağmur gibi yağdırdığı oklar ve taşlar içinde yığıldı kaldı. 

Hasan'ın bulunduğu bölük efradı derhal şiddetli bir hücum etti. Hasan'ın açtığı yoldan zahmetsizceilerledi. Hasan şehit oldu, fakat düşman da berbat edildi. 


Bu savaşta kahraman Hasan'ın gösterdiği gayret bütün arkadaşlarını sevindirdi. Onun namı hiçbir vakit unutulmadı.” 


Bizanslılar Topkapı bölgesinde böyle direniş göstermekte iken küçük bir Türk müfrezesi Blahem sarayının aşağı kısmındaki Serkoporta'dan Bizans'a 


girmişlerdi bile. 


Bu müthiş haber süratle imparatorun etrafında uğraşmakta olanların zaten sarsılan direnişlerini altüst etti. Teofil Paleolog'un, İspanyol Toledo'lu Fransesko'nun, gayretleri artık bir yarar vermiyor, Bizans askerleri, Ceneviz asilzadeleri çil yavruları gibi etrafa dağılıyorlardı. 
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İmparator bu hezimet alâmetleri karşısında: 


“Ortada beni öldürecek bir Hıristiyan yok mu?” 
diye haykırarak ve şehre girmeye başlayan Türk askerlerinin saflarına saldırarak âdeta ölümün kucağınaatıldı. O anda biri yüzünden, diğeri arkasından iki kılıç darbesi yiyerek ölüler arasına düştü. 


Ve işte yine tam bu sırada Türkler Eğrikapı'dan hendekleri dolduran bir sürü şehit nâşının üzerinden geçerek şehre girmeye başlıyorlardı. 

Halk Türklerin Tavukpazarı'na gelince durdurulacakları hakkındaki mucizenin gerçekleşmediğini ve aslan yapılı yiğit Türk neferlerinin kollannı sallaya sallaya Bizans sokaklarına dağıldıklarını görünce, tarifi imkânsız bir paniğe kapılmış, öteye beriye kaçışıyor, pek çoğu da Ayasofya kilisesine doğru koşuyorlardı. Bunlar erkek, kadın, ihtiyar, çocuk, papaz veyarahibe, karmakarışık kiliseye girdiler ve gökten inecek meleği beklemeye başladılar. 

Bir görüşe göre Türkler şehre girip Bizans'ın kurucusu Büyük Kostantin şerefine dikilen sütuna ilerledikleri zaman gökten bir melek inecekti. Bu melek sütunun ayağında oturmakta olan fakir bir 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adamın eline bir kılıç vererek “Allah'ın sevgili ümmetinin” intikamını almasını emredecek, o adam da Türkleri yalnız Bizans'tan ve Anadolu'dan kovmakla kalmayacak, onları İran hududuna kadar sürecek... 

İşte Ayasofya'ya sığınan halk bu mucizenin gerçekleşmesini bekliyordu. 

Söylemeye gerek yoktur ki, bu bekleyiş boşuna oldu ve gökten bir melek inip kimsenin eline bir kıliç vermedi ama Türk kılıcı bütün satvet ve haşme- 


tiyle Bizans Osmanlı ülkeleri arasına, hem de ebedi olarak katmış oldu. 


İşinasıl tuhaftarafı şudur ki Bizans'a Türk askerleri girdikten sonra dahi Bizanslılar arasındaki mezhep ayrılıkları, yorum tartışmaları dinmemişti. Meşhur tarihçi Dukas der ki: 

“Eğer şehrin can çekiştiği şu anda bir melek gerçekten gökten inip de Bizanslılara, “Ortodoks ve Lâtin kiliselerinin birleşmesini kabul ediniz; ben düşmanlarınızı dağıtırım! demiş dahi olsa Rumlar bu meleğin sesine sağır kalıp Osmanlıların boyunduruğunu tercih edeceklerdi." 
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Pek çok kimseler Bizans'a, Ulubatlı Hasan adlı kahramanın önünde şehit düştüğü Topkapı'dan girildiğini sanırlar. Halbuki gerek vücut, gerekse ruh bakımından büyük yiğidin şehadeti üzerine o cihetten hücum biraz zayıflamış ve Bizanslılar da o tarafa yığılmaya başlamış olduğundan Topkapı'dan İstanbul'a giren fırka birinci olmak şerefini elde edememiştir. Çünkü yukarıda da anlatmış olduğumuz gibi, elli kişiden oluşan başka bir fedai kahramanlar grubu Eğrikapı'yı zorlayarak şehre girmiş ve arkalarından da bir takım mücahitler gelmiş olduğu insan bunlar herkesten önce şehrin ötesine berisine dağılımı ve Bizanslıları şaşırtarak diğer askeri birliklerin kolaylıkla kaleye girmesine hizmet etmişlerdir. 

Bu suretle İstanbul surlarına ilk ayak basan Ulubatlı Hasan'dan sonra İstanbul'a ilk girmiş olmak şerefi o elli fedai yiğide aittir. Hepsinin makamı cennet olsun. 

Galip Osmanlı askeri şehre girince, o zaman zorla zapt edilen her şehirde âdet olduğu gibi, yağma başladı. Padişah menkul eşyayı askere bırakmış, toprakla binaları devlete alıkoymuştu. Fakat yağma da 


uzun sürmedi. 


Askerdüşmanı öldürmektense onu canlı esir etmenin menfaate daha uygun düşeceğini bildiğinden, Ayasofya'ya sığınıp din gayreti ve taassup cehaleti ile galiplere karşı koymaya yeltenenlerden başkalarının da canına dokunulmadı. 


Bu yüzdendir ki, İstanbul'un zaptını takip eden yağmalar kanlı tedipler, vuku buldukları devir ve o zamanki galip mağlup anlayışı göz önüne alınınca, normalden de aşağı sayılmak icap eder. 

1453 yılı Mayısının yirmi dokuzuncu günü güneş Bizans ufkunda kaybolurken Bizans'ın hiçbir tarafında direnişten eser kalmamış, şehir tam manasıyla Fatih Sultan Mehmed'in eline geçmişti. 

Nisanın altısında başlayan kuşatma tam elli üç gün sürmüş ve İstanbul Türk şehirleri arasına katılarak Ortaçağ kapanmış, Avrupa da dahil, dünya yeni bir devrin acılmasına şahit olmuştu. 

İstanb:.. ilk kurulduğu günden 1125, Osmanlı devletinin meydana çıkmasından 158 ve Fatih Sultan 11. Mehmed'in cülusundan 2 yıl sonra Osmanlı Türklerinin eline geçiyordu. 


İstanbul Kostantin tarafından kurulduktan sonra tam 29 defa kuşatma olunmuş ve bu iki düzineyi aşan kuşatmadan ancak üçü basan ile neticelenmişti: Şehri kuşatma edenlerden, yine Bizans imparatoru Aleksi Komen, İmparator Mihal Paleolog'la haçlı Katolikler şehre girmeye başarı olmuşlardı. 


Bunlardan ikisinin bizzat Bizans İmparatoru oldukları nazan dikkate alınacak olursa şehrin yirmi dördüncü kuşatmaası ve fatih Türk padişahı IL Mehmed'in parlak başarısı kendiliğinden ortaya çıkar. 

Fatih Sultan Mehmed yalnız bütün dünyanın göz diktiği birinci sınıf ve pek önemli bir şehri ele geçirmekle kalmamış, Osmanlı ülkelerinin arasına sokulmuş bir fesat yuvasını söndürmek suretiyle Rumeli ile Anadolu'nun tam bir bütün haline gelmesini sağlamış ve İslâm'ın birinci saltanatına dünyanın birinci şehrini başkent yapmıştır. 


49 
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Hammer'in dediğine göre Türkler İstanbul'a 
1453 yılı mayısının yirmi dokuzuncu salı günü güneşin doğuşundan iki buçuk saat sora, yani sabahın yedisinde girdiler. 

Demek oluyor ki, Bizanslıların başlıca savun- 


ması iki buçuk saat sürdü, Türk umumi taarruzuna ancak u kadar müddet dayanabildiler. 

Fatih Sultan Mehmed öğleye doğru vezirleri, paşaları ve muhafizlarıyla birlikte Topkapı'dan şehre girdi ve bu girişi fatihane oldu. 

Bu görkem ile Ayasofya kilisesi önüne varınca, doğunun bu ünlü kilisesini teslim alınak üzere atından indi. Bu azametli kilisenin gözlere serdiği servetleri görünce hayret etti. Türlü memleketlerden 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getirtilmiş gül rengindeki, yeşil, Habeşistan'ın mavi, Boğaziçi'nin beyaz, Tesalya ve İberya ile Mısır'ın benekli granit ve mermerleri gibi en değerli taşlardan yapılmış yüzlerce sütun dünyanın en büyük kilisesi olan Ayasofya'ya seyretmekle doyulmaz güzellik veriyordu. 

Fatih Ayasofya'nın her tarafını gezdi, dolaştı. 
Kubbeden indiği sırada bir neferin avluda döşeli mermerlerden birini sökmeğe uğraştığını gördü. 
Nefere vurarak: 

“Sizlere bağışladığım ganimettir. Binalar devletindir!” dedi. 

Fatih kiliseyi gezdikten sonra, yanında bulunan bir müezzine, müminleri namaza davet için ezan okumasını emretti. Kendisi de ilk cemaatin arasına karışarak, bizzat mihrabın üzerine çıkarak dua etti. 


Ayasofya'da kılınan bu ilk namazla Rum ve Latinlerin, yani Ortodokslukla Katolikliğin arasındaki, sonu bir türlü gelmeyen anlaşmazlıklara, İslâm'ın; “Lâ ilâhe illâllak"”, yani: “Allah'tan başka ilah yok- 


tur!” esası yerleşiyordu. 
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Padişah İstanbul'da ilk namazı kılmadan önce, Ayasofya'yı cami yapmak suretiyle, büyük dedesi Yıldırım Bayezid devrinde camiye çevrilmişken Timurlenk vakasından sonra, fırsattan istifade edilerek Bizans İmparatorları tarafından kahpelikle tekrar kilise haline getirilen mabedin ve Arap akıncısı Müslime tarafından inşa edilmişken sonraları yine kahpelikle kiliseye çevrilen meşhur “Arap Camii” hakkında Bizans dönekliğinin haklı ve yerinde bir intikamını almış olacağını düşündüğü muhakkaktır. 
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Ayasofya'yı ziyaret ve bu görkemli kiliseyi camiye dönüştürdükten sonra Fatih Sultan Mehmed, İmparator Kostantin'in sarayını da gezdi. 

Tarih yazan Dukas'ın görüşüne göre padişah bundan sonra evine kaçarken yakalanıp esir edilen Bizans'ın baş veziri ve büyük amirali Notaras'ı huzuruna çağırtarak: 

“Bak, yaptıklarını seyret!” dedi, şu gördüğün alay alay esirler, yığın yığın ölüler, fırsat henüz elde iken şehri teslime razı olmayışınızın bir neticesidir! 

Notaras bu pek haklı serzenişe cevap olarak, gerekimparatorun, gerekse kendisinin teslim olmamaları hakkında imparatora birçok mektuplar geldiğinden teslim kararını veremediklerini söyledi. 
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Bu sözler padişahın zihninde, sadrazamı Çandarlı Halil Paşanın sadakati hakkındaki şüphelerini, elle tutulur birer gerçek haline getiriyordu. 


Nitekim çok geçmeden Sadrazam Halil Paşa, ihanetinin cezasını başıyla ödemekte gecikmeyecek, altına, servete karşı duyduğu derin hırsı onu mezara kadar sürükleyecekti. 

Fatih Sultan Mehmed daha İstanbul'a girdiği gün İmparator Kostantin'i arattırmıştı. 

Bizans imparatoru esir olmaktansa silâhı elde ölmeyi tercih ederek ihtişamlı saray elbisesini sırtın- dan atıp elbisesini değiştirerek sarayından çıkmıştı. 
Ölüsünü, ayağındaki sırma kuş işlemeli çizmelerden tanıyıp buldular. 
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Kıymetli tarih yazarı Reşat Ekrem Koçu, “Fatih” adlı eserinde, İmparatorun yiğitçe ölüşünü şöyle anlatır: 

“Elli üç gün süren kuşatmada, bir şehirden ibaret kalmış olan şark imparatorluğunu kurtarmak için elinden gelen her fedakârlığı yapan Kostantin, kendi adamlannın kaçma ve rakibine teslim tekliflerini şiddetle reddetmiş, Türkler şehre girerken onasırlık bir imparatorluğun son hükümdarına yakışan bir kahramanlıkla, kılıcı elinde olarak ölmüştü. 

Şöyle ki şehrin alındığını görünce, bir Arap kısragına atlamış, arkasında sadık silâhşorları ile dörtnala Likos vadisinden sur hoyunca şimale, Edirnekapı'ya doğru çıkmıştı. Orada atından inmiş, hayvanı başıboş 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bırakmış, üzerinden imparatorluk alâmetlerini çıkarıp bir köşeye fırlatmış, yalnız ayakkabılarını çıkarmayı unutmuştu. Bu ayakkabıların üzerinde, imparatorluk alâmeti olan çifte başlı Bizans kartalları resmi vardı; kılıcını çekerek üç silâh arkadaşıyla ve üniformasının altındaki âdi bir süvari neferi elbisesiyle şehre giren Türk kıtalannın önüne atılmıştı. 

Ağzından çıkan son sözü: “Belde gitti, ben hâlâ yaşıyorum!” feryadı olmuştur. 


Öldüğü yer de kesin olarak tespit edilememiştir. Bir yeniçeri tarafından öldürüldüğü yahut muhacimlerin ve hatta firar eden müdafilerin ayakları altında kalarak telef olduğu söylenir”. 


Bizans'ın son imparatorunun ölümü de şekilde gerçekleşmiş oluyordu. Artık İstanbul ebediyen Türklerin olmuş, Muaviye'nin, Süfyan bin Avf'ın, Müslime ve Halife Mervan'ın oğlu Abdülâziz'in, halife Abdülmelik'in oğlu Süleyman'ın, Harunürreşid'in, Yıldırım Bayezid'in, Musa Çelebi'nin ve Fatih'in babası TI. Murad'ın kuşatma edip zaptına şu veya bu sebeple, başarılı olamadıkları Bizans'ın surlarına Fatih Sultan Mehmed nurlu Türk sancağını dikmişti. 
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Rahmetli Ahmet Refik, “Bizans Karşısında Türkler” adlı eserinde der ki: “Bizans Türklerin siyasi ve hayati gayesiydi. Türkler saltanatlarını yaşatmaya çalıştıkları büyük günden beri hep bu gaye peşinde koşmuşlardı. Bizans, onların nazarında Türke mukadder bir belde idi. 

29 Mayıs Türk gazilerinin vecit ile andıkları bir 
gün oldu. Şehre giren Türklerin gözlerini kamaştıran, Bizans'ın yalnız serveti ve binaları değildi. Türkler, gerçekte Bizans'ı zapt etmişlerdi; fakat kendileri de Bizans'ın güzelliğin hayran kalmışlardı.” 
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nlatıyor 


Röportaj: 
Ruşen Eşref 


j “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin 
$ ruh kudretini gösteren şayanı hayret 
© vetebrikbirmisaldir. Emin olmalısınız 
> ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” 


“Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir” 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dişahın komutasındaki askerler imparatorluğa son veriliyordu. 
Bizans nasıl ve neden bu duruma geldi? 11. Mehmed'i 'Fatih' yapan süreç nasıl gelişi Tüm bunları anlayabilmemiz için bir çok sorunun cevabını önceden bulmamız gerekiyor: 


Bu orduyu başarıya götüren sebepler nelerdi? 

Komutanları nasıl bir yeteneğe sahipti ki bu fethi gerçekleştirdi? 
Fetih planları nasıl yapıldı? 

Kuşatmada büyük rol oynayan toplar nasıl döküldü? 
Donanma komutanı neden ve nasıl cezalandırıldı? 
Sadrâzam Çandarlı Halil Paşa'nın ihânetleri nelerdi? 

Fetihte emsalsiz başarı gösteren yeniçeri Murad kimdi? 
Fatih ilk havan topunu nasıl icat etti? 

İşte bu kitapta, Fatih ve Fetih ile ilgili merak edilen daha bir 


gok sorunun cevabı, değerli araştırmacı Ahmet Cemaleddin araçoğlu tarafından roman tadında bir anlatımla okura veriliyor. 
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